
 

Als g' in nood gezeten 
 
Als g' in nood gezeten,  
geen uitkomst ziet, 
wil dan nooit vergeten, 
God verlaat u niet. 
Vrees toch geen nood,  
's Heren trouw is groot, 
en op 't nacht'lijk duister,  
volgt het morgenrood. 
Schoon stormen woeden,  
ducht toch geen kwaad; 
God zal u behoeden,  
uw toeverlaat. 

 
Psalm 91 vers 15 e 16 

Roep je Mij aan, Ik geef antwoord, in de nood zal Ik bij je zijn, 
je bevrijden en met roem overladen, je overvloed geven van dagen.  
Ik zal je redding zijn.’ 
 
Biddend je handen sluiten 
In je diepste nood zal de zal de HEERE bij je zijn. 
Vanuit je zorgen en nood roep je Hem aan. 
Hij heeft beloofd je alles te geven wat je nodig hebt. 
God zal u behoeden, uw toeverlaat. 
 
Een fresia als beeld van vertrouwen. 
Daarachter het kruis. 
Langs de fresia en het kruis een druppel bloed. 

Ook voor jou heeft Hij geleden      De HEERE bewaart in nood 
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