
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij de HEER is 
mijn leven veilig 

 
 

 
Psalm 27 vers 1 
De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? 
Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? 
 

De dichter van Hooglied schreef in hoofdstuk 2 vers 12a  
‘De bloemen zijn verschenen op het veld, nu breekt de zangtijd aan’ 
 

Het schilderij 
Centaal in het schilderij is het Licht 
Tussen de bladeren en de bloemen zien we lichtstralen 
 
Het schilderij lijkt op een doorgang. 
Een doorgang naar het LICHT. 
De schepping kijkt daar reikhalzend naar uit. Romeinen 8 vers 19 
De vlinders vliegen het licht tegemoet of zitten op een bloem. 
Een trap, tussen de bloemen door. 
 

De bloemen 
-Trompetnarcis   
-Grasklokjes 
-Hoornbloem 
-Sneeuwklokje 
-Klaproos 
-Fluitenkruid 
-Viooltjes 

 
Bloemen welke allemaal de naam van een muziek instrument in zich hebben: 
Naar aanleiding van Psalm 150 “Halleluja, looft God”. 
 
De klaproos staat voor het persoonlijke.  
Psalm 47 vers 2 ‘Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang’ 
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