Romeinen 8 vers 16 en 17

De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij
kinderen van God zijn.

En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook
erfgenamen: erfgenamen van God en mede-
erfgenamen van Christus; wanneer wij althans
met Hem lijden, opdat wij ook met Hem
verheerlijkt worden.

Een rode en een witte roos geven
verbondenheid aan.

Een rode en een witte roos voor het
kruis. Tussen de rozen bloeddruppels.

Met Christus lijden, sterven en met
Hem verheerlijkt worden

Romeinen 6 vers 6 - 17

Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de
zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.
Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.

Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven.

De stelen van de rozen vormen het Ichthus-teken (de vis), is als bemoediging
verwerkt, aan de voet van het kruis. Zoals bekent, staan de eerste letters, in het
Grieks voor: Jezus Christus, Gods zoon, Redder.

In de achtergrond regenboogkleuren.
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