De HEERE bouwt en bewaart

Psalm 127 vers 1

Gods zegen is onmisbaar
Zo de HEeerE het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden zijn bouwlieden daaraan;

zo de HEEeRe de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.

Eddy als werkgever, als vader, als kerkelijk werker, als bouwer in Gods Koninkrijk.
Hij is 1 juni 2022, 25 jaar bij de zaak, Olivet. Handelsbedrijf in olién en vetten.

Inleiding

Hebreeén 3
"Hierom, heilige broeders, die de hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt de

Apostel en Hogepriester van onze belijdenis, Christus Jezus;
’Die getrouw is aan Hem, Die Hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was.
*Want Deze is zoveel meer heerlijkheid waardig geacht dan Mozes, als degene, die

het huis gebouwd heeft, meer eer heeft, dan het huis.
“Want een ieder huis wordt door iemand gebouwd;

maar Die dit alles gebouwd heeft, is God.

°En Mozes is wel getrouw geweest in geheel zijn
huis, als een dienaar, tot een getuigenis van de
dingen, die daarna gesproken zouden worden;
®Maar Christus, als de Zoon over Zijn eigen
huis; Wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop

tot het einde toe vasthouden.

Christus de hoeksteen waarop we kunnen bouwen
Dat we alles van de HEERE mogen verwachten is vooral in de rechterzijde van het schilderij

geschilderd. Zuilen, kronen en fundamenten met versierselen van het nieuwe Jeruzalem. 1



Hebreeén 11

’Door het geloof is hij (Abraham) een
inwoner geweest in het land der belofte;
als in een vreemd land, en heeft in
tabernakelen gewoond met Izak en
Jakob, die medeérfgenamen waren van
dezelfde belofte.

Dwant hij verwachtte de stad, die
fundamenten heeft, welker Kunstenaar
en Bouwmeester God is.

Zesde brief: aan Filadelfia

Openbaring 3

0mdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u
bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal,

om te verzoeken, die op de aarde wonen.

HZje Ik kom haastig; houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

2pie overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel Mijns Gods, en hij
zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven de Naam Mijns Gods, en de
naam van de stad Mijns Gods, namelijk van het nieuwe Jeruzalem, dat uit de
hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwe Naam.

BDie oren heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt.

De opslagtanks, doen aan pilaren denken. Een prachtige beeld
voor mensen om een herkenning te krijgen dat dit schilderij iets
met het bedrijf te maken heeft. Terwijl het in geestelijke zin iets
anders is. De zuilen zijn gekroond.

Openbaring 21

Het nieuwe Jeruzalem

gn hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde
mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, neerdalende uit de hemel van God.
HEn zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was de allerkostbaarste steen
gelijk, namelijk als de steen jaspis, blinkende gelijk kristal.

8En het gebouw van haar muur was jaspis; en de stad was zuiver goud,
zijnde zuiver glas gelijk.

°En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei kostbaar gesteente
versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde
chalcédon, het vierde smaragd.

et vijffde sardonix, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beryl,
het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacinth, het twaalfde
amethyst.

21En de twaalf poorten waren twaalf paarlen, en iedere poort was elk uit een parel;
en de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorzichtig glas.

De schittering van deze stenen is rechts in het schilderij geschilderd. 2



Zo de HEERE het huis niet bouwt,
tevergeefs arbeiden zijn bouwlieden daaraan

Belangrijke tekst, voor het schilderij is Psalm 127 ver 1
Deze tekst hangt ook aan de muur in het kantoor.
En Eddy probeert hier ook vanuit te leven en zijn bedrijf te leiden.

De psalm verhaalt van mensen die onderweg zijn. Het is een pelgrimslied.
Maar ook over hard werken 'zwoegen' staat er. Een huis bouwen...

We krijgen alles van de HEERE.

Kinderen zijn een geschenk van de HEERE, staat er.

Als pijlen in de hand van de schutter, gelukkig de man die, die pijlen heeft.

Het 'bouwen' in deze context is een geestelijk bouwwerk. De kerk, de tempel, je eigen ik.

Efeziérs 2
70 Zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar
medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods;
“Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus
. Christus is de uiterste Hoeksteen;
b ;" | 210p Welke het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde,
| opwast tot een heilige tempel in de Heere;
220p Welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.

Gods Geest

Vaag in de lucht is de Geest geschilderd. Al ons werken en bouwen kan alleen
standhouden door Gods Geest.

En om op het juiste fundament te bouwen. Zoals de onderstaande tekst
aangeeft.

De Steen, schrijft Petrus, dat is Christus, op deze Hoeksteen moeten we
bouwen. Daarom wordt deze Hoeksteen in het schilderij als kruis geschilderd.
Er is een spijker in deze steen geslagen. Christus die voor ons geleden heeft,
voor onze zonden betaald heeft. Hij is het Fundament. Halleluja!

Christus heeft ons tot Zijn wonderbaar licht geroepen.

1 Petrus 2

>Zo wordt gij ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een
heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam
zijn door Jezus Christus.

®Daarom is ook vervat in de Schrift: Ziet, Ik leg in Sion een uiterste Hoeksteen, Die
uitverkoren en dierbaar is; en: Die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

’U dan, die gelooft, is Hij dierbaar; maar de ongehoorzamen wordt gezegd:

De Steen, Die de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd
des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis;

8Hun namelijk, die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook
gezet zijn.

*Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk,
een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden van Hem, Die u uit de
duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.



In overdrachtelijk zin

In het dagelijks leven kan het zeker ook geplaatst worden.

Het in nederigheid aan je Schepper (lees Hebreeén 3,) bouwen aan en in Gods Koninkrijk, Z'n
kerk als instituut, de gemeenschap der heiligen, je gezin, je personeel.

In de briefing is gesproken over '‘bouwen' wat Eddy voorhoud.

Eddy zoekt ook altijd wel gelegenheid om een ‘goed boek’ cadeau te doen. leder jaar krijgen
we wel enkele boeken van hem.

Verder is Eddy enorm betrokken bij heel veel kerkelijke activiteiten. Zo is hij al ruim 15 jaar
(of misschien al meer) leider van de jeugdvereniging van de kerk, en ook actief in
verschillende commissies.

Bouwen, hier op aarde, in afhankelijkheid!

Net zoals de olietanks een herkenning geven, zo is ook de brug over
de Merwede in het schilderij geschilderd.
Vanuit het kantoor kijk je op deze brug.

N/ al

Het is een persoonlijk schilderij voor Eddy, dus moet het ook over Eddy gaan.
Zijn persoon, zijn gezin en zijn werk en de locatie van het bedrijf

Psalm 30 De belijdenis tekst van Eddy is Psalm 30 vers 2.

Danklied voor genezing

Een psalm, een lied der inwijding van Davids huis.

%Ik zal U verhogen, Heere, want Gij hebt mij opgetrokken, en mijn vijanden over
mij niet verblijd.

Heere, mijn God! ik heb tot U geroepen, en Gij hebt mij genezen.

Verder bij vers 11

"Hoor, Heere! en wees mij genadig; Heere! wees mij een Helper.

2Gij hebt mij mijn weeklacht veranderd in een rei; Gij hebt mijn zak ontbonden, en
mij met blijdschap omgord;

Bopdat mijn eer U psalmzinge, en niet zwijge. Heere, mijn God! in eeuwigheid zal ik
U loven.

Lucas 14

Z\Want wie van u, willende een toren bouwen, zit niet eerst neer, en overrekent de
kosten, of hij ook heeft, wat tot voltooiing nodig is?

2Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft, en niet kan voleindigen,
allen, die het zien, hem beginnen te bespotten.

39Zeggende: Deze mens heeft begonnen te bouwen, en heeft niet kunnen
voleindigen.

Uitleg/overdenking bij Psalm 30

Denk hierbij aan het bedrijf 'Olivet'.

Sommige vertalingen spreken over de inwijding van de tempel.
Dat maakt niet zoveel uit. Beide zijn gebouwen.



Het is een dankpsalm na tegenslag en ziekte. Want niet alles gaat zakelijk over rolletjes. Ook
privé niet, er zijn tegenslagen, verleiding , ziektes enz.
1 Petrus 5vers8en 9
8Weest nuchter, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een
briesende leeuw, zoekende, wie hij zou kunnen verslinden;
°En weerstaat hem, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden aan uw
broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt.

‘:g—

Denk bijvoorbeeld aan 2011, het dioxine verhaal.

Maar dit is ten goede gekeerd.

Arco schrijft in z'n briefing. "Gelukkig heeft Eddy zich hierin
altijd wel gesteund en bemoedigd mogen voelen.”

Golven overspoelen het betrouwbare fundament.

Er mag terug gekeken worden op veel zegeningen in

en rond het bedrijf.

Daar gaat het ook over in de psalm. Dankbaarheid.
Dankbaar ben je over wat geweest is, terug kijkend,

en dat past goed bij een jubileum.

Deze psalm wordt gezongen bij het feest van de eerstelingen, Deuteronomium 26 vers 1-11.
Een paar verzen uit dit Bijbelstuk.
Vers 7, 9-11
"Toen riepen wij tot de Heere, de God onzer vaderen; en de Heere verhoorde onze
stem en zag onze ellende aan, en onze arbeid, en onze onderdrukking.

°En Hij heeft ons gebracht tot deze plaats; en Hij heeft ons dit land gegeven, een
land vloeiende van melk en honing.
10en nu, zie, ik heb gebracht de eerstelingen van de vrucht van dit land, dat
Gij, Heere, mij gegeven hebt! Dan zult gij ze neerzetten voor het aangezicht van
de Heere, uw God, en zult u buigen voor het aangezicht van de Heere, uw God;
En gij zult vrolijk zijn over al het goede, dat de Heere, uw God, aan u en uw huis
gegeven heeft; gij, en de Leviet, en de vreemdeling, die in het midden van u is.
Bijzonder is het dat als je psalm 127 en psalm 30 overdenkt dat er overeenkomsten te
vinden zijn. Maar er zijn er nog meer. We, Maaike (mijn vrouw) en ik als kunstenaar, zijn
er verwonderd over.

Herkomst en betekenis naam Eddy Theodoor Johannes
Eddy is afgeleid van Eduard. Eduard stamt af van de Oudengelse naam Eadweard. Het eerste
deel van deze naam betekent ‘erfgoed, bezit’, het tweede deel ‘beschermen, bewaken’. De
naam betekent dus ‘beschermer van het erfgoed’.

-Theodoor is afgeleid van Theodorus.

Theodorus is een Griekse naam met de betekenis 'godsgeschenk'.

-Johannes is een Hebreeuwse naam die ‘God is genadig’ betekent.

We gaan door met zoeken naar herkomst

In de vloeistofdynamica is een eddy een stroming van een gas (zoals lucht) of een vloeistof
(zoals water), die zich vormt aan de rand van de hoofdstroom en deels tegen de richting van
de hoofdstroom in kolkt, meestal in een cirkelvormige beweging. Een Keerwater.

Olivet ligt aan de Merwede en tot onze verbazing kwamen we op dit uit.

Vertaal dit naar onze Christelijke standpunten en overtuiging.

Wat is een Keerwater?



Een Keerwater is een rustpunt in de hoofdstroom van een rivier. Tijdens het afvaren van de
rivier kom je obstakels tegen in de hoofdstroom. Achter deze obstakels, veelal grote stenen,
kribben, keien of rotsen, ontstaat een zogenaamde keerstroom.

Een keerstroom vormt daar een rustpunt. In een Keerwater sta je stil, kom je bij, wacht je
op de rest, overzie je, bepaal je vervolgstappen en uiteindelijk vaar je weer uit, de
hoofdstroom in.

Tijden van stilte en bezinning van rustig wachten op de
HEERE. (Lucas 14, tekst hier boven)

In het schilderij uitgebeeld naar aanleiding van het beeldlogo
van Olivet.

Een keerstroom om het Fundament. Rust vinden bij Christus.
Water stroomt om het Kruisfundament, het water spat er
hard tegenaan, overspoeld het Kruis bijna, achter het Kruis
stroomt water en komt tot rust in een gouden gloed.

Zoals de laatste verzen van Psalm 27

370 ik niet had geloofd, dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der
levenden, ik ware vergaan.

¥\Wacht op de Heere, wees sterk, en Hij zal uw hart versterken, ja, wacht op
de Heere.

Het thuisfront van Eddy mag in het schilderij
niet ontbreken, het hoort bij hem

Drie pijlen, drie olijftakken en rode druiven

In psalm 127, tweede helft is te lezen over de kinderen.

3Ziet, de kinderen zijn een erfdeel des HEEREN; de vrucht van de buik is
een beloning.

4Ge/ijk de pijlen zijn in de hand van een held, zo zijn de zonen der
jeugd.

>Welgelukzalig is de man, die zijn pijlkoker daarmee gevuld heeft; zij
zullen niet beschaamd worden, als zij met de vijanden spreken zullen
in de poort.

Eén psalm verder is het nog mooier te lezen.

Psalm 128. Zegen in het huisgezin

Een lied Hammadloth.

Welgelukzalig is een ieder, die de Heere vreest, die in Zijn wegen
wandelt.

 ‘Want gij zult eten de arbeid uwer handen; welgelukzalig zult gij zijn,
en het zal u welgaan.

3Uw vrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijden van
uw huis; uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel.




De wijsheid in het menselijk leven

Spreuken 14 versl1en2en1l

'Elke wijze vrouw bouwt haar huis;

maar die zeer dwaas is, breekt het af met haar handen.
’Die in zijn oprechtheid wandelt, vreest de Heere;
maar die afwijkt in zijn wegen, veracht Hem.

“Het huis der goddelozen zal verdelgd worden;

maar de tent der oprechten zal bloeien.

Spreuken 31

Lof der deugdzame huisvrouw

19 Wie zal een deugdelijke huisvrouw vinden?
Want haar waardij is verre boven de robijnen.

In vertrouwen op de HEERE
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