De dood |
overwonnen |

1 Korintiérs 15 vers 54

En wanneer dit vergankelijke
lichaam is bekleed met het
onvergankelijke, dit sterfelijke
met het onsterfelijke, zal wat
geschreven staat in vervulling
gaan:

‘De dood is verslonden en
overwonnen.

Het schilderij
Een gladiolenkruis, gladiolen staan voor kracht en overwinning. Denk aan de dood of de
gladiolen of de Nijmeegse vierdaagse.

In de voorgrond liggen doornen.
In de achtergrond, rechts van het kruis is het geopende graf geschilderd.

Een witte en een rode roos
Een witte roos betekent reinheid, een rode roos staat voor liefde.
Een rode en een witte roos, gecombineerd, staan voor verbonden.
Verbonden aan elkaar in Christus.
1 Korintiérs 16 vers 24
Mijn liefde gaat uit naar u allen, met wie ik verbonden ben in Christus Jezus.

Het schilderij hiervoor geschilderd "De klank van de bazuin" is een perfecte combinatie met
dit schilderij. In het zelfde hoofdstuk uit 1 Korintiérs, lezen we:
1 Korintiérs 15 vers 51en 52
Ik zal u een goddelijk geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven — toch
zullen wij allemaal veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk,
wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de
doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij
veranderen
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