
De hoop die voor ons ligt 
 

 
 
 
 
Hebreeën 6 vers 17 - 20 
Omdat Hij aan de erfgenamen van de belofte 
overvloediger de onveranderlijkheid van Zijn 
raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die 
bekrachtigd met een eed, opdat wij door twee 
onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is 
dat God zou liegen, een sterke troost zouden 
ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht genomen 
hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te 
houden.  
Deze hoop hebben wij als een anker voor de 
ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in 
het binnenste heiligdom, achter het 
voorhangsel.  
Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, 
namelijk Jezus, Die naar de ordening van 
Melchizedek Hogepriester geworden is tot in 
eeuwigheid 

 
 
1 Johannes 5 vers 4 
Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de 
wereld overwonnen heeft: ons geloof.  
 
 

Het schilderij  
Onderin het schilderij is een primula geschilderd. Een primula staat voor hoop. 
Rechtsboven is het anker van de hoop geschilderd. 
Tussen deze twee beelden van hoop is het lijden van Christus geschilderd. 
Links naast het kruis de Geest die ons de troost en de zekerheid van de belofte 
geeft. Het kruis staat in het hart. 

 
Erfgenamen van de belofte 
Links bovenin het schilderij de Levensboom (Openbaring 22)  
Na de zondeval zijn we van de Levensboom afgesneden. 
De BELOFTE is om wéér toegang te krijgen tot de Levensboom door het lijden van 
Christus. Zijn sterven aan het kruis en Zijn opstanding. De dood is overwonnen! 
Het kruis met bloeddruppels tot in het hart bovenop de primula knop. 
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