
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De klank van 
de bazuin 

 
Psalm 89 vers 16 en 17 
Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent, 
zij wandelen, HEERE, in het licht van Uw aangezicht. 
Zij verheugen zich de hele dag in Uw Naam 
en worden door Uw gerechtigheid verheven. 
 
2 Korintiërs 5 vers 5 en 10 
Hij nu Die ons hiervoor heeft gereedgemaakt, is God, Die ons ook het onderpand van 
de Geest gegeven heeft. 
Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat 
ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, 
hetzij goed, hetzij kwaad. 

 
"Het onderpand van de Geest is links boven geschilderd" 
 
Boven het stukje uit, 2 Korintiërs 5, staat. 
Een aardse tent en een huis in de hemel 
Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, 
afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet 
met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen..... 
 
 
Tussen de danseressen en de bazuinblazer, is het geopende graf 
geschilderd. De titel van het schilderij zou ook "Paasjubel" kunnen zijn. 
Christus heeft, onze plaats in de Hemel al gereed gemaakt. 
 

Hosanna  (Is een schreeuw van lof. Help nu!) 


