
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De profundis 
Uit diepte van ellende 
 
 
 
Psalm 130 
1Een pelgrimslied. 
Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE; 
2Heere, hoor naar mijn stem. 
Laat Uw oren opmerkzaam zijn 
op mijn luide smeekbeden. 
3Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, 
Heere, wie zal staande blijven? 
4Maar bij U is vergeving, 
opdat U gevreesd wordt. 
5Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem 
en ik hoop op Zijn woord. 
6Mijn ziel wacht op de Heere, 
meer dan wachters op de morgen, 
wachters op de morgen. 
7Laat Israël hopen op de HEERE, 
want bij de HEERE is goedertierenheid 
en bij Hem is veel verlossing. 
8Ja, Hij zal Israël verlossen  
van al zijn ongerechtigheden. 
 
 

Van wanhoop tot vertrouwen 
Psalm 130 gaat van wanhoop, vers 1, naar vertrouwen, vers 5-7 en de rust van Psalm 131 
 

Denk aan de voetstappen in het zand. 
In je verdriet, in de donkerheid van de diepte, besef je niet dat de HEERE daar ook is. 
Zijn Kruis stond steeds naast je. Gods Geest omringde je steeds. Hij is er bij. 
‘…om niet gerechtvaardigd door Zijn genade’ (Romeinen 3 vers 24) 

 

Opwekking 717,  
Stil mijn ziel wees stil, 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds 
Hij is er bij, 
in je beproevingen en zorgen. 

 



Zoals bij Jacob, is God steeds bij je. (Genesis 28 vers 12 “Hemel ladder.”) 
Jacob zag die ladder, en als eerste klommen de engelen naar boven. Bij hem vandaan en 
daalde toen weer af. Gods engelen omringen ons steeds. 
 

Het schilderij beeldt diepte, duisternis, bidden en smeken om verlossing uit. 
De weg naar Gods Licht, naar Hemelse blijdschap. Vertrouwen op Zijn leiding. 
Beschermd door zijn Geest. 

Opwekking 717 
dwars door het dal zal Hij je leiden 

 

In de aangehaalde Psalmen en Opwekking 717 wordt herhaald gesproken over de ziel, mijn 
geest en het hart, je binnenste. 

Psalm 130 vers 5 en 6 
Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem 
en ik hoop op Zijn woord. 
Mijn ziel wacht op de Heere, 

 

 Psalm 143 vers 4 
Daarom is mijn geest in mij bezweken, 
mijn hart is ontzet in mijn binnenste. 
 

Het schilderij 
We zien de ziel, uit de donkere diepte, in de vorm van een 
hartvorm, in transparante slierten, de kruis(ladder) van de 
overwinning pakken en opklimmen.  
De HEERE wijst de weg. 
Onze donkerte wordt omarmend beschermt door Gods Geest.  
Onderin het schilderij een kleurrijke Geest die naar de diepte 
beweegt. 
Aan één zijde van het kruis is een gladiool geschilderd.  
Een gladiool staat voor overwinning. Christus heeft juist met Z’n 
dood de overwinning bereikt.  
Daarom zijn wij met Hem ook overwinnaars. 
 

In het donker niet alleen. 
Opwekking 717,  
God U bent mijn God... 
Stil mijn ziel wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft 
 

Psalm 143 vers 10b 
Laat Uw goede Geest mij leiden 
in een geëffend land. 

 

Psalm 143 vers 11b 
leid mijn ziel uit de benauwdheid, om Uw gerechtigheid. 

 

Primula 
Linksboven is een primula geschilderd. 
Een primula staat voor ‘hoop’. 
Psalm 130 vers 5b. staat ‘…ik hoop op Zijn woord’ 
 
 
 
 



De morgen 
Links boven, in en door de primula, zijn de kleuren van een opkomende zon geschilderd. 
De morgen heeft in de Bijbel altijd iets verlossends in zich. 
Het duister is verdwenen, een nieuwe dag met de HEERE ligt voor ons. 

 

Psalm 130 vers 6 
Mijn ziel wacht op de Heere, 
meer dan wachters op de morgen, 
 

Opwekking 717 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 
 

Psalm 143 vers 8 
Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen, 
want ik vertrouw op U; 
maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, 
want tot U hef ik mijn ziel op. 

 

Boven het kruis is de kleur van saffier geschilderd. 
Gods troon. Lees Ezechiël 1 vers 26 en ook hst 10 vers 1 

 
Onderin het schilderij zien we de Geest als 
een schild de pijlen van de verleiding tegen 
houden. 
Opwekking 717 
en hef je schild tegen de pijlen van 
verleiding 
 
 
 
 
 
 

Kinderlijk vertrouwen 
Vervolg op Psalm 130. Psalm 131 is het resultaat van het smeken en bidden bij de HEERE,  
De HEERE geeft kinderlijke rust en vertrouwen in de toekomst. 
 

Psalm 131 
1Een pelgrimslied, van David. 
HEERE, mijn hart is niet hoogmoedig, 
mijn ogen zijn niet trots, 
ook wandel ik niet in dingen 
die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. 
2Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust 
en tot stilte gebracht, 
als een kind dat de borst ontwend is, bij zijn moeder, 
mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is. 
3Israël, hoop op de HEERE,  
van nu aan tot in eeuwigheid. 
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