
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…die bij hem past 
 
Trouw tekst van Trea en Arjen 
Genesis 2 vers 18 
En de HERE God zeide: Het is niet goed, dat 
de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp 
maken, die bij hem past. 
 
 
 

Het schilderij 
De achtergrond is een deel van één van de trouwfoto’s. 
Het accent ligt op Trea. ‘De vrouw die bij hem past’ 
Het beeld onderin het schilderij is een ornament van de trouwkaart. 
Ze hebben 3 zoons, van de HEERE gekregen. Ook die hebben een plaats in het schilderij. 
 
 
Tijdens de trouwdienst in Psalm 128 gezongen 

Zegen zij dezen huize  
Psalm 128 
1 Een bedevaartslied.  
Welzalig ieder die de HERE vreest,  
die in zijn wegen wandelt,  
2 want gij zult eten de opbrengst van uw handen;  
welzalig gij, het zal u welgaan.  
 
3 Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok binnen in uw huis;  
uw zonen als olijfscheuten rondom uw dis.  
4 Zie, zo zal de man gezegend worden,  
die de HERE vreest.  
 
5 De HERE zegene u uit Sion,  
opdat gij het goede van Jeruzalem moogt zien  
al uw levensdagen,  
6 en opdat gij uw kindskinderen moogt zien.  
Vrede zij over Israël. 



 
Psalm 128 vers 3 
Achter Trea is een duiventros geschilderd. ‘Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok’ 
Links drie olijfscheuten. ‘uw zonen als olijfscheuten rondom uw dis’  
 

 
Het eerste deel van de trouwtekst is: 

Ik zal hem een hulp maken… 

Rechtsboven zijn lichtstralen. Als bescherming, leven in Gods licht. 
 

 
 
 
 
 
 
Psalm 138 vers 2 (eerste psalm in de trouwdienst) 
Ik zal mij nederbuigen naar uw heilige tempel  
en uw naam prijzen om uw goedertierenheid en trouw,  

want Gij hebt, om uws grote naams wil,  
uw toezegging heerlijk gemaakt.  
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