
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit is de poort 
van de HEERE, 

 
Psalm 118 vers 20 

Dit is de poort van de HEERE, 
daar zullen de rechtvaardigen 

door binnengaan. 
 
 
 
 
 
 
 

Inleiding 
- Ik ben de deur Johannes 10. De gelijkenis over de goede Herder. 
- Ik ben de ware Wijnstok Johannes 15. 

1Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. 
2Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die 
vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. 

- Klop op de deur  Openbaring 3 vers 20 
Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, 
zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij. 

 
-Lichtstad met uw paarlen poorten 
Ook dit is een doorgang naar iets beters. 
Of wij gaan er doorheen of Christus komt bij ons de maaltijd houden. 
Het is altijd beter en veilig. 
“Het moet wel van God komen” Zowel voor jullie kinderen als jullie zelf. 

 
Liefde voor de medemens 
Dat veilig, komt ook weer voor in jullie zorg voor jongeren met een 
verstandelijke beperking.'Het Anker'.  
De open / dragende handen van het logo. 
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Psalm 118 vertelt het schilderij 
Psalm 118 vers 19-24 
19Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open, 
daardoor zal ik binnengaan, ik zal de HEERE loven. 
20Dit is de poort van de HEERE, 
daar zullen de rechtvaardigen door binnengaan. 
21Ik zal U loven, omdat U mij verhoord hebt 
en mij tot heil geweest bent. 
22De steen die de bouwers verworpen hadden, 
is tot een hoeksteen geworden. 
23Dit is door de HEERE geschied, 
het is wonderlijk in onze ogen. 
24Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft, 

 
Met al deze elementen hebben we de basis van het schilderij.  
Christus die de Deur is. 
Christus die de Wijnstok is. De wijnstok waaraan wij groeien. 
Christus die aan de deur staat.  
Ook het gebed heeft een plaats. Het verdriet van vroeger. 
Gods Geest en de toekomst met Hem. 
 

 
 

Beschrijving 
Tegen de lijst, links en rechts en deels op de lijst is  
de Wijnstok geschilderd  
Johannes 15 
De ware Wijnstok en de ranken 
1Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. 
2Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke 
rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. 
3U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. 
4Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen 
uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u 
niet in Mij blijft. 
5Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, 
die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. 
 
Er hangen druiven aan de Wijnstok. Dat zijn jullie.  
“…en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer 
vrucht draagt.” 
Door Christus, de Wijnstok naar binnen. Door de Parel Poort. 
Naar het Licht en de Levensboom 
 
Parel Poort, deur 
In het schilderij zien we een glazendeur met aan deze kant 
een deurklink. Een voor jullie bekende deurklink. 
Aan de andere zijde zit er geen. Wij moeten de deur open doen als 
Christus er aan geklopt. Actie van ons wordt verwacht. 
 

Deze deur is deels met parelmoerverf geschilderd. 
Het mooie van parelmoer is dat je het alleen ziet met een bepaalde lichtval van opzij. 
(Dus op een foto zie je het niet.) 
Een parelpoort 
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Lichtstad met uw paarlen poorten 
1. Lichtstad met uw paarlen poorten, 
Wond're stad zo hoog gebouwd 
Nimmer heeft men op deez' aarde, 
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
Luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen 
In het nieuw Jeruzalem. 

 
 
Bidden en tranen 
Aan de rechterzijde van het schilderij zijn tulpen geschilderd. 
Tulpen staan voor bidden, dat heeft te maken met de 
stand van de bladeren. 
Het worden tulpen met dauwdruppels, tranen zou je kunnen 
zeggen. Tranen van verdrietige herinneringen. 
 
Daaronder is het bijbeltje van Meindert geschilderd. 
Het bijbeltje waar Fennie samen met haar schoonmoeder 
zoveel uit gelezen heeft. 
In het bijbeltje de titel van het schilderij. 
  

 
 
 
 

 
 
Klaprozen 
Klaprozen in de achtergrond. 
Een klaproos betekent: Troost. 
 
De Levensboom 
In Openbaring 22 vers 1 en 2 staat 
‘aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich 
de Boom des levens…’ 
Achter het Kruis staat de andere Levensboom.  
 
Vers 2 van Lichtstad met uw paarlen poorten 
2. Heilig oord vol licht en glorie  
Waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water 
Door de gouden godsstad vloeit. 

 
Een rivier van kristal helder water stroomt over de handen van het logo. 
Het Anker is een kleinschalig wooninitiatief voor geestelijkenzorg. 
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Het anker is vervangen door een primula 
Een primula staat voor hoop, net zoals een anker voor hoop staat.  

Hebreeën 6 
Hoop die opbloeit 
9Ook al spreken wij zo, geliefden, wat u betreft zijn wij echter overtuigd van 
betere dingen, die met de zaligheid samenhangen. 
10Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten en de 
liefdevolle inspanning die u Zijn Naam bewezen hebt, doordat u de heiligen 
gediend hebt en nog dient. 
11Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont, tot volle 
zekerheid van de hoop, tot het einde toe, 

 
18opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God 
zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht 
genomen hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te houden. 
19Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en 
onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het 
voorhangsel. 
 

Vers 10 is op jullie werkzaamheden van toepassing 
Vers 19 geeft de Bijbelse verklaring. 

 
 
Gods Geest 
Boven de Levensboom, in de 
lichtstralen is, Gods Geest 
geschilderd.   
De Heilige Geest, wel eens ver 
weg, maar altijd aanwezig. 
De Geest die ons gegeven is 
door Christus zelf. 
 

Johannes 15 vers 26 en 27 
Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de 
Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die over Mij getuigen. 
En u zult ook getuigen, want u bent van het begin af bij Mij. 

 

Het linker deel van het schilderij 
In het linker deel van het schilderij is een kruis geschilderd. 
Het lijden van Christus, betaling voor onze zonden. 
Maar ook is Hij de deur, waardoor we binnen mogen komen. 
Aan het kruis bloeddruppels, als teken van Zijn lijden. 
 

Dit is de Poort van de HEERE 
We gaan de Poort binnen door de Wijnstok. 
Door de Parel Deur en het lijden van Christus. 
 

Johannes 10 
De goede Herder 
7Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de 
Deur voor de schapen. 
9Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden 
worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. 
11Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de 
schapen. 
14Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, 
15zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de 
schapen.           4 



Samenvatting 
 
Verlangen naar God 
Psalm 42 vers 2 en 3 
Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, 
zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! 
Mijn ziel dorst naar God, 
naar de levende God. 
Wanneer zal ik binnengaan 
om voor Gods aangezicht te verschijnen? 
 
Psalm 43 ver 3, 4 en 5 
Zend Uw licht en Uw waarheid; 
laten die mij leiden, 
mij brengen tot Uw heilige berg 
en tot Uw woningen, 
zodat ik kan gaan naar Gods altaar, 
naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde;  
en ik U met de harp kan loven, 
o God, mijn God! 
Wat buigt u zich neer, mijn ziel,  
en wat bent u onrustig in mij? 
Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; 
Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht 
en mijn God. 
 

 
Lees ook deze Bijbelteksten over vrucht dragen,  
binnengaan waar God roept 
 
Johannes 15 vers 16 en 17 
Het gebod van de liefde 
 
Kolossenzen 4 vers 2-6 
Volharding in het gebed; getuigenis naar buiten 
 
Dankzegging na overwinning 
Psalm 118 vers 19-24 
 
De HEERE is goed 
Psalm100 vers 4 en 5 
 
Het herstelde Jeruzalem 
Jesaja 62 vers 10 

 
 
 
 
 
 

God is ons een toevlucht 
Kees Aalbers 
O321 320 322 / 0653 660 499 
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