
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Door Gods liefde 
geroepen 
 
Ruwe stormen mogen woeden, 
alles om mij heen zij nacht, 
God, mijn God zal mij behoeden, 
God houdt voor mijn heil de wacht. 
Moet ik lang zijn hulp verbeiden, 
zijne liefde blijft mij leiden: 
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, 
voert Hij mij in 't eeuwig licht. 
 

 

Het schilderij 
Grijpende handen, uit het duister. 
Handen die het Licht zoeken. 
In een moment,  
een ladder,engelen die halen,  
De roepende, liefdevolle hand van God. 
 
Maar 
 
Eens als de bazuinen klinken 
uit de hoogte, links en rechts,… 
Als de graven openbreken 
en de mensenstroom vangt aan 
om de loftrompet te steken 
en uw hofstad in te gaan: 
Heer, laat ons dan niet ontbreken, 
want de traagheid grijpt ons aan. 
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