
 
 
 
De Familie Stamboom 
Takken in de wind, 
die hier nog steeds bij elkaar staan, 
Nog een storm om te doorstaan 
maar daar slaan we ons wel doorheen, 
Dus zijn we hier bijeengekomen 
ons aan elkaar vasthoudend, 
om een ander te laten gaan die we niet zullen vergeten, 
 
Nu we afscheid nemen 
van één van ons, 
mogen we misschien eenzaam zijn 
maar we zijn niet alleen, 
En hoewel de bladeren vallen 
en de tranen stromen, 
kan het voor ons een voortdurende troost zijn 
om te weten dat de stamboom altijd door zal groeien,  
Van vader op zoon, van moeder op dochter, 
bloed kruipt waar het niet gaan kan, dat is onze aard, 
Vanuit de aarde verrijzen we 
en tot de aarde keren we ook weer terug, 
We houden een kaars brandend 
voor degenen die we missen, 
Hij is sterker dan de wind kan blazen 
De stamboom zal altijd doorgroeien,  
 

ELS  

Het verliezen van een familielid kan zo pijnlijk zijn dat het voelt alsof je een deel van 
jezelf kwijtraakt. Als een tak die afbreekt van een mooie, grote boom. 
Het lied ‘De Familieboom’ gaat daarover. Ondanks dat er takken afbreken, groeien 
er ook weer nieuwe aan.  
De familieboom zelf blijft altijd bestaan. 
Ook al went het nooit om afscheid te nemen van een familielid, de band met elkaar 
blijft altijd bestaan. 

 

 
Het was oktober toen Els overleed. (38 jaar) 
De sfeer in het schilderij is de herfst. 
Wind, vallende bladeren, mist en licht. 
Een afgebroken tak. 
 

Een boomstam met handen van de twee kinderen, van Els, die de stam 
vasthouden, de naam gegraveerd in de boomstam. 
Fleur  
Ruben  
 

De Familie Stamboom 
Takken in de wind,  

ons aan elkaar vasthoudend, 
om een ander te laten gaan  
die we niet zullen vergeten, 

 
En hoewel de bladeren vallen 

en de tranen stromen, 
 

We houden een kaars brandend 
voor degenen die we missen, 

  



 

Op de plek waar de tak afgebroken is bloed / huilt de boom. 
 

Links, onderin het schilderij 
We houden een kaars brandend 
voor degenen die we missen, 
 
De tattoo van Ans. 
Een klavertje vier, (de kinderen) 
met een los blad en vlinder.  
Jan heeft een tattoo met  
een bloem uit de 
nachtschadenfamilie en de naam Els. 
 

 De Kaars, Klavertje vier, Tak, Vlinder,  
Amaryllis en de Parelpoort 
 

De Amaryllis. De lievelingsbloem van Els. 
 

De afgebroken tak, de vlinder en een Amaryllis vormen  
een eenheid. 
 

De vlinder raakt de afgebroken tak en de Amaryllis (Bloem van Els)  
De Amaryllis komt uit een Parelpoort. 
Links bovenin het schilderij is een parelkleurige poort geschilderd. Met echt parelmoerverf. 
 

Uit de vlam van de kaars ontstaat de Parelpoort.   
Uit de Parelpoort komt ook het licht.   
 

"Levend water" stroomt uit de poort ons tegemoet. 
Els heeft het nu goed, ze wordt overspoeld met Levend water. 
Ze is in de Lichtstad met de Paarlen poorten. 
 

Het lied van Jan 
De stad met paarlen poorten. 
1. Lichtstad met uw paarlen poorten, 
Wond're stad zo hoog gebouwd  
Nimmer heeft men op deez' aarde,  
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
2. Heilig oord vol licht en glorie 
Waar de boom des levens bloeit 
En de stroom van levend water 
Door de gouden godsstad vloeit.  
 

Een Amaryllis is een lelieachtige bloem 
Mattheüs 6 vers 26 - 29 

26Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en 
oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is 
jullie hemelse Vader die ze voedt.  
Zijn jullie niet meer waard dan zij?  

27Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook 
maar één dag aan zijn levensduur toevoegen?  

28En wat maken jullie je zorgen over kleding?  
Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het 
veld. Ze werken niet en weven niet.  

29Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet 
gekleed als een van hen.  



Er zijn vier takken aan de stamboom geschilderd. 
De twee zussen en broer van Els. Van onder naar boven. 

Tak 1 = Sandra 
Tak 2 is de afgebroken tak = Els 
Tak 3 = Marion 
Tak 4 = Stephan 
 

Water en licht vormen regenboog kleuren 
Regenboog,  Gods beloften. 
Aan de rechterzijde van de amaryllis geschilderd. 
 

De beloften van God opgesloten in de naam van Els. 
De Lichtstad, de Poort, het Licht en het Levende water zijn fantastische beloften. 
In de achtergrond , bij de afgebroken tak is het kruis geschilderd. Vergeving van zonden. 
We zijn veilig  met Zijn beloften. Denk aan Mattheüs 6 vers 29 

 

Het schilderij heeft de titel mee gekregen van: 

ELS  

Het schilderij is Els. 
Geertrui Johanna Elizabeth 

Betekenis:  
-Dapperheid, Geliefde, Sterk met de speer,  
-God is genadig,  
-God heeft gezworen 

-Els was in militairendienst, daarna in de zorg. Dan moet je dapper, geliefd en sterk zijn. 
-De HEERE is genadig en heeft onze zonden vergeven. Zijn lijden aan het kruis. 
-De HEERE heeft het ons gezworen. 
 

Als we bij het graf kijken, de bloemetjes en de teksten er omheen, 
passen de teksten bij het schilderij. 
 

-Onwijs lief 
-Stoer 
-Zonnestraaltje 
-Super vrolijk 
-Zorgzaam 
-Gezellig 
-De beste mama 
-Voor altijd in onze harten 

 
Onder de familie stamboom  
zijn vergeet-mij-nietjes geschilderd. 
 
Het lied van Ans 
In ’t groene dal, in ’t stille dal 
Waar kleine bloempjes groeien 
Daar ruist een blanke waterval 
En druppels spatten overal 
Om ieder bloempje te besproeien 

 
 

God is ons een toevlucht 

Kees Aalbers 
0653 660 499 

 


