Geduld,
zachtmoedigheid
en zelfbeheersing

Zesde schilderij in de serie over
Galaten 5, een bijzonder
schilderij, veel details van de
andere vijf schilderij komen in dit
schilderij terug.

Een samenvatting hoe je moet
leven door de Geest.

Citaat van moeder Teresa
Denk niet dat liefde, om oprecht te zijn, buitengewoon moet zijn.
Wat nodig is, is blijven beminnen. Hoe brandt een lamp, tenzij door
de voortdurende toevoer van kleine druppels olie? Als er geen olie is,
is er geen licht en de bruidegom zal zeggen:'lk ken je niet"

De olielamp uit schilderij 4 ‘Geloof’. Doof de Geest niet uit.

Dit kleine detail, de vlam van de olielamp, is in dit schilderij een opvallend beeld.

De kleur van God is de kleur van jaspis en sarder. Dit is de kleur van vuur.

Denk hierbij ook aan hoe God zich in een vuur aan Mozes liet zien in de doornstruik.
Als de HEERE neerdaalt op de Sinai, doet Hij dat in vuur.

Openbaring 4 vers 3

Degene die daar zat had een uiterlijk als van
jaspis en sarder, en rond de troon was een
regenboog die eruitzag als smaragd.

Geduld, zachtmoedigheid en zelfbeheersing zijn begrippen die dichtbij elkaar liggen.

Vervolg citaat Moeder Teresa
Beste vrienden, wat zijn die oliedruppels in onze lampen? Het zijn
de kleine dingen van het dagelijkse leven: de vreugde, de edelmoedigheid,
de kleine goede dingen, de nederigheid en het geduld’
Een eenvoudige gedachte voor iemand anders. Onze manier van stil
zijn, van luisteren, van vergiffenis schenken en van handelen.
Dat zijn de echte druppels olie die onze lampen levendig doen
branden ons hele leven lang. Zoek Jezus niet ver weg, hij is daar niet.
Hij is in jou, draag zorg voor je lamp en je zult hem zien.

De lamppit is links voorin het schilderij geschilderd. 1



Galaten 5 vers 13 en 14

Leven door de Geest

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw
eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is
vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’

David dicht in Psalm 10, de eerste verzen, precies het tegenovergestelde.

Psalm 10
Gebed van David in bange tijden
! Waarom, HEER, bent u zo ver
en verbergt u zich in tijden van nood?
% In hun hoogmoed vervolgen zondaars de zwakken —
maak hen gevangenen van hun eigen plannen!
® De mens zonder God prijst wat hij najaagt,
en als hij rijk is, vervloekt en veracht hij de HEER.
% Hij denkt in zijn waan: Niemand vraagt mij rekenschap.
Er is geen God, maakt hij zich wijs.
® Het gaat hem goed, wat hij ook onderneemt,
maar uw verheven oordelen raken hem niet.
Zijn tegenstanders beticht hij van leugens.
® Hij denkt bij zichzelf: 1k kom niet ten val,
nooit kan het kwaad mij deren.
7 Zijn mond vloekt en liegt, dreigt met geweld,
zijn tong brengt misdaad en onrecht voort.
8 Op stille plaatsen ligt hij in hinderlaag,
op verborgen plekken doodt hij onschuldigen,
zijn ogen spieden naar weerloze mensen.
% Hij loert, verborgen als een leeuw in het struikgewas,
hij loert naar een prooi en tracht hem te vangen,
hij vangt zijn prooi in een net en sleurt hem mee —
19 die buigt, krimpt ineen,
en valt in zijn klauwen, weerloos.
1 Hij denkt bij zichzelf: God vergeet het,
wendt zijn blik af, ziet het niet.
12 Sta op, HEER, hef uw hand, God,
vergeet de armen niet.
3 Hoe kan de zondaar u verachten
en denken: God vraagt geen rekenschap.

' In dit schilderij is een herkenning uit schilderij 1 “De Geest
L inuw aker’ geschilderd. Toen nog onkruid wat gewied
. moest worden. Nu wordt het verbrand in de vuur vlam van
de Geest
Akelei = Onbetrouwbaar
Papaver = Hoogmoed.
1 Deze bloemen staan door hun uiterlijke schoonheid je te
~ verleiden.
Het is slechts de buitenzijde, niet hun hart.




De dichter eindigt Psalm 10 met de vaststelling dat de HEERE alles ziet.
De weerloze komt de HEERE te hulp.
En God zet ons daarvoor in. Wij zijn, Zijn instrumenten.

Psalm 10 is het vervolg op Psalm 9, waarin David de HEERE lof toezingt. Heel persoonlijk.
Psalm 9 vers 11
Wie uw naam kent, kan op u vertrouwen,
U verlaat niet wie u zoeken, Heer.

Schilderij 4 “Geloof”

Vervolg van Psalm 10
% Toch ziet u de pijn en het verdriet,
u merkt het op en weegt het in uw hand.
Op u vertrouwen weerloze mensen,
de wezen, u komt hun te hulp.
1> Breek de macht van de goddelozen,
eis rekenschap en ban het kwade uit.
' De HEER is koning voor eeuwig en altijd:
vijandige volken verdwijnen uit zijn land.
17U, HEER, verhoort de wens van de nederigen,
u bemoedigt hen en luistert met aandacht,
'8 U doet recht aan wezen en verdrukten.
Geen mens kan hen nog uit het land verjagen.

In 1 Johannes 4 vers 7-11 staat dat de liefde uit God voorkomt.

In 1 Korintiérs 13, wijdt Paulus er een heel hoofdstuk aan.

De liefde omvat alles.
1 Johannes 3 vers 17-19
Heb elkaar lief
Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te
bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet
lijden?
Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar
waarachtig, met daden.
Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een
gerust hart voor God staan.
Vers 23 en 24
Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en
elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen.
Wie zich aan zijn geboden houdt blijit in God, en God blijft in hem. Dat hij in
ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven.

Juist door die Geest krijgen wij het heilige vuur om verder te gaan het kwade uit te
bannen en met onze naaste te leven in geduld en zachtmoedigheid.
Dat vergt zelfbeheersing.

Een oproep van Moeder Teresa

Mensen zijn vaak onredelijk
onlogisch en egoistisch;
vergeef ze toch maar.

Als je vriendelijk bent,
kunnen mensen je beschuldigen van egoistische bijbedoelingen;
wees toch maar vriendelijk.



Als je eerlijk en oprecht bent
zullen er mensen zijn die je bedriegen;
blijf toch maar eerlijk.

Wat je jaren heeft gekost om op te bouwen
kan iemand anders van de ene op de andere dag vernietigen;
blijf toch maar bouwen.

Het goede dat je vandaag doet
zullen mensen morgen zijn vergeten;
blijf toch maar goed doen.

Geef de wereld het beste dat je hebt
en ook al zal het nooit genoeg zijn,
geef de wereld toch maar het beste dat je hebt.

Zie je, uiteindelijk
is het tussen jou en God;
het was hoe dan ook nooit tussen jou en hun.

De Bijbelse onderbouwing
1 Petrus 4 vers 14
Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan
gelukkig, want dat betekent dat de Geest van God in al zijn luister op u rust.
Vers 19
Daarom moeten allen die lijden omdat God dat wil, het goede blijven doen en
hun leven toevertrouwen aan hem op wie wij mogen vertrouwen omdat hij ons
heeft geschapen.

1 Petrus 3 vers 8-12

Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar
lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.
Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet
terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u
geroepen.

Immers: ‘Wie het leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of
leugens over zijn lippen laten komen, hij moet het kwaad uit de weg gaan en
het goede doen, en voortdurend vrede nastreven.

Want de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun
gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.’

Galaten 6 vers 2
Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na.

In de inleiding op deze 6 schilderijen lezen we:

Veel christenen zouden graag meer vruchtbaarheid van de Geest in hun leven willen
zien. Wat ervan te denken als niet al die negen eigenschappen aanwezig zijn, of als
een bepaalde eigenschap er in onvoldoende mate is?

Moet je dan rustig afwachten wat er gebeurt, of moet je juist een programma voor
karakter verbetering gaan volgen?

‘Laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten’,
adviseert Paulus in Galaten 5 vers 16, maar hoe doe je dat?



Verwar de gave van God niet met het leven door de Geest (Galaten 5 vers 13 en 14)

De HEERE heeft de één de gaven van ‘dit’ gegeven, de ander juist iets meer van ‘dat’.
De volgende een hele goede baan, geld verdient, waarmee hij anderen kan helpen.
Een dominee die de gave heeft gekregen om duidelijk en boeiend te preken.

De volgende heeft de gave van verzorging gekregen. Weer een ander, kan mooi
schilderen. Een timmerman. Een politicus. Enz.

Kansel met de Bijbel uit schilderij 5 “Geloof”

1 Tessalonicenzen 5 13-19

Leef in vrede met elkaar.

Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen
die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te
wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te
komen voor de zwakken, met iedereen geduld te
hebben.

1 Petrus 4 vers 8-10
Heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.

Wees gastvrij voor elkaar, zonder te klagen.

Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de
anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods
veelsoortige gaven betaamt.

Allemaal verschillende gaven, maar één “vrucht van de Geest”.

In de uitleg bij het 1ste schilderij “de Geest in uw akker”, lezen we:
Belangrijke kern van de Galaten brief is:

Het evangelie is niet slechts een manier waarop je het Koninkrijk binnen gaat,
Het is de manier waarop je leeft als je deel uitmaakt van het koninkrijk.

Lees Jacobus 2 en 3 Geloven en doen

-Geen aanzien des persoon.

-Geloof zonder daden is nutteloos.

-Zorg er voor dat uw spreken en uw handelen de toets kunnen doorstaan van de wet
die vrijheid kent

-Zoals het lichaam dood is zonder ziel, zo is ook geloof zonder daden dood.

Laatste verzen van Jacobus 3
De wijsheid van boven daarentegen is véor alles zuiver, en verder
vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan
goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.
Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor
hen die vrede stichten.

Nog een uitspraak van Moeder Teresa
Gisteren is geweest.
Morgen is nog niet begonnen.
We hebben alleen vandaag.
Laten we beginnen.



Voorgaande is samen te
vatten in één tekst

Spreuken 25 vers 11

Het juiste woord op de juiste tijd
is als een gouden appel op een
zilveren schaal.

Het schilderij

Rechtsonder is een zilveren schaal met een gouden appel geschilderd.

De schaal heeft de vorm van een roos,

Beeld uit schilderij ‘Liefde, vriendelijkheid en goedheid’.

De schaal is geglaceerd met echte zilververf en de appel met echt goudverf.
Het beeld van de appel komt uit schilderij ‘De kracht van de Geest'.

In de linkerhelft zien we een vuurvlam van boven naar beneden.

Aan de onderzijde van de vlam zien we ook nog de pit. Beeld uit schilderij ‘Geloof'.
Links is het donker, zoals bij meerdere schilderijen uit de serie.

Als je goed kijkt zie in de vlam ook een distel, een papaver en akelei, die aan het
verbranden zijn. De Bijbelse onderbouwing zul je wel begrijpen.

Beelden uit ‘De Geest in uw akker’.

Onder de zilveren-roos-schaal worden handen geschilderd. Het zijn onze handen. Wij zijn
die vlam. We zijn immers naar Gods beeld geschapen (Genesis 1 vers 26 en 27)

Psalm 8 vers 6

U hebt hem bijna een god gemaakt,

hem gekroond met glans en glorie,

Bovenin het schilderij is de Geest geschilderd die uit het vuurvlam komt.
Zoals in elk schilderij de Geest een belangrijke plaats in neemt.

In de achtergrond rechts in het schilderij zien we een kerkinterieur met vormen van
de kerk uit schilderij ‘Vreugde en vrede’.

We zien een kansel met een bijbel. Beeld uit schilderij ‘Geloof Ook zien we in die
achtergrond van de kerk onze broeders en zusters.

Een soort beeld uit Handelingen 2.
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