
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geloof 
 

Schilderij 4 in de serie schilderij over  
Galaten 5, gaat over 'geloof' 

 
 
De Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 21 geeft daar antwoord op. 

 
Vraag en antwoord 21  
Wat is waar geloof? 
Waar geloof is een stellig weten waardoor ik alles voor betrouwbaar houd, wat God 
ons in zijn woord geopenbaard heeft. 
Tegelijk is het een vast vertouwen, dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn 
hart werkt, dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij vergeving van zonden, 
eeuwige gerechtigheid en eeuwig heil door God geschonken zijn, enkel uit genade, 
alleen op grond van de verdienste van Christus. 

 
Hierop volgt de Apostolische geloofsbelijdenis, die dit uitwerkt in drie punten. 

Ik geloof in … 
- God de Vader 
- Jezus Christus 
- Heilige Geest 

 
Galaten 5 vers 22-24 
Leven door de Geest (zie verder in deze beschrijving ook Romeinen 5 en 8) 

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, 
vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is 
geen wet die daar iets tegen heeft.  
Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle 
hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.  
 

We krijgen in vers 22 van Galaten 5, een opsomming van 8 + 1 uitingen  
binnen die ene vrucht.                                                                                                    1 



Het hadden zomaar meer kunnen zijn, denk aan naastenliefde, helpen, giften 
(Paulus haalde veel geld op voor de gemeente in Jeruzalem). 
Allemaal begrippen waar je een ander mee helpt, ondersteund of bemoedigd. 
Maar in hetzelfde rijtje staat ook geloof als vrucht van de Geest. 
Als je het Oude- en Nieuwe testament leest kom je wel meer als 40 vruchten van de 
Geest tegen. Deze hebben allemaal dezelfde deler, de vrucht van de Geest heeft 
geloof in God nodig. 

 
 
Wat is het nut van een geloof 
Je zou je kunnen afvragen, wat heeft een ander er nu aan of 
last van dat ik geloof zoals de Heidelbergse Catechismus dat 
verwoord en uitwerkt. 
Nog sterker het geloof heeft tot veel oorlogen en 
meningsverschillen, haat, vervolging, enz. geleid.  
Paulus heeft het in z’n brieven er regelmatig over. 
Hij ondervindt het zelf.  
Het geloof in Jezus Christus zet niet gelovigen aan tot strijd. 
Een ware gelovige zal dit juist vermeiden, maar is juist op zoek 
naar vrede, naaste liefde en zorg voor de ander, enz. 
 
Ook niet geloven heeft tot narigheid geleid. Het Oude 
Testament staat er vol van als de ‘Kerk’ (Israël) de HEERE 
verlaat. En wat te denken over de profetieën over de eindtijd. 
 
Als je niet gelooft kun je anderen nog steeds helpen. 
Kun je een mooi karakter hebben. 
Ontwikkelingswerk doen in arme landen, in oorlogsgebieden 
hulp verlenen enz. 
 
 “Geloven” is ik gericht. (Zie vraag en antwoord 21 van de HC) 
Dan ben ik werkelijk veranderd.  
En zal ik het eeuwig leven beërven. 

 
Dit wordt prachtig verwoord door de profeet Ezechiël. 
Het volk Israël heeft zich van de HEERE afgekeerd, loopt afgoden na. 
De HEERE spreekt tot Ezechiël 

Ezechiël 14 vers 13 en 14 
“Stel, mensenkind, dat een heel land tegen mij zondigt door mij ontrouw te 
worden en ik treed tegen dat land op, ik maak het brood dat het volk staande 
houdt schaars, zodat het honger lijdt, en ik roei mens en dier uit, en stel dat de 
volgende drie mannen in dat land wonen: Noach, Daniël en Job - dan zullen 
ze met hun rechtvaardigheid alleen zichzelf redden, spreekt God de HEER. 
 

De HEERE spreekt verder en zegt zelfs dat de drie mannen hun zonen en dochters 
niet kunnen redden alleen hun zelf wacht redding. 
!!!Zo persoonlijk is geloof!!! 
 

Filippenzen 21 vers 13 en 14 
Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, 
omdat het hem behaagt. Doe alles zonder morren en tegenspreken,  
 
2 Korintërs 13 vers 5 
Onderzoek bij uzelf of u vast op God vertrouwt, stel uzelf op de proef. U weet 
toch van uzelf dat Jezus Christus in u is? Als dat niet zo is, dan hebt u de 
proef niet doorstaan. 
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Romeinen 15:13 
Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof 
geheel en al vervullen met vreugde en vrede, 
zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht 
van de heilige Geest. 
 

Links boven de biddende handen is in het landschap het 
anker van de hoop geschilderd. Achter het prikkeldraad. 

 
Bijzonder is dat ‘geloven’, toch door 
Paulus in de zelfde opsomming staat 
De HC zegt: 

Tegelijk is het een vast vertouwen, dat de Heilige 
Geest door het evangelie in mijn hart werkt, 
 

Denk aan de uitstorting van de Heilige Geest in de eerste gemeente en de uitwerking 
daarvan. Met elkaar, eensgezind, vol vreugde, enz. 
Handelingen 10 vers 44 (de geschiedenis van Cornelius) 
Handelingen 16 vers 14 (de geschiedenis van Lydia) 
Romeinen 10 vers 17 (door te luisteren komt men tot geloof) 
 

Galaten 5 vers 25 en 26 
Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die  
de Geest ons wijst.  
Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten en elkaar geen 
kwaad hart toedragen. 

 
Galaten 2:16 
…weten we dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na 
te leven, maar door het geloof in Jezus Christus. Ook wij zijn tot geloof in 
Christus Jezus gekomen om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te 
worden, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven.  
 

 

Hoe kom je dan aan de Geest die het geloof in mij zal werken? 
In eerste instantie door te luisteren, zie teksten hierboven van o.a Handelingen en 
Romeinen. Ook de profeten in het oude testament gaven onderwijs. 
Gewoon luisteren en lezen wat God in Zijn Woord ons zegt. 
Geen discussies, niet in twijfel trekken en/of anders uitleggen. 

 
 
 
 
 
Gewoon aannemen en BIDDEN 
Christus leert Zijn discipelen hoe ze 
moeten bidden, het hoofdstuk eindig met 
een belofte die Christus zelf geeft. 
 

Lucas 11 vers13 
Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, 
hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan 
wie hem erom vragen.’ 
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1 Korintiërs 6 vers 19 en 20 
Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en 
die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent?  
U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam. 

 
Galaten 5 vers 4 en 5 
Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen door 
de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade 
verspeeld.  
Want door de Geest hopen en verwachten wij dat we op grond van geloof 
als rechtvaardigen worden aangenomen. 

 
Als je Galaten bestudeerd kom je er achter dat de brief aan de Galaten een korte en 
bondige samenvatting is, die een groot deel van het NT bevat. 

 

 
Geloven in zorgen, gevangenschap vervolging enz. 
Lees in de synopsis van schilderij 3 'Liefde, vriendelijkheid en 
goedheid' 
Het stukje 'Wat we vragen aan God' 
Het geeft treffend aan waarom er lijden is in deze wereld. 
En waarom we zoveel liefde vriendelijkheid en goedheid 
moeten geven. 
 
Romeinen 5 vers 1-5 
Leven in vrede met God (net als Galaten 5) 
1  Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons 
geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.  
2  Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot 
Gods genade, die ons fundament is, en in de hoop te mogen 
delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. 
 3  En dat niet alleen, we prijzen ons zelfs gelukkig onder alle 
ellende, omdat we weten dat ellende tot volharding leidt,  
4 volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop.  
5  Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons 
hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.  
 
 
 
 
 
 
 

Romeinen 8 vers 17  
En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn 
erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met 
Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten 
delen in zijn lijden om met hem te kunnen 
delen in Gods luister. 
 

Aan het prikkeldraad zijn  
tranen geschilderd, 

tranen die zich met het bloed van 
Christus vermengen. 
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Deze tranen zullen voor eeuwig worden gewist door Christus zelf. 
 
In schilderij 5 ‘Vreugde en vrede’ wordt Romeinen 8 ook aangehaald. 
Christenen die vervolgt worden. 
Denk aan de SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk) 
Het geloof, kan hier op aarde heel nadelig zijn, gevangenschap martelingen enz. 
Maar de Geest geeft volharding (Romeinen 5 vers 3 en 4, zie hierboven) 

Symbool daarvoor is het prikkeldraad aan de linkerzijde. 
 
Rechts in het schilderij, zien we bij de juiste belichting de Heilige Geest uit de 
vuurvlam verschijnen. De Geest gaat over in doeken die de tranen wissen. 
Die doeken zijn aan de linkerzijde aan en achter het prikkeldraad geschilderd. 
Ook in schilderij 3 'Liefde, vriendelijkheid en goedheid' zijn er doeken geschilderd die 
uit de Geest voortkomen. 
 

Openbaring 21 vers 4 en 5 
Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. 
Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, 
geen jammerklacht, geen pijn, want wat 
er eerst was is voorbij.’  
Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak 
Ik nieuw!’ 

 
Het prikkeldraad slaat ook om het kruis.  
Gevangenschap en geloof in Jezus Christus 
zijn dicht bij elkaar 
Lees de profetieën en visioenen in Openbaring. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderin het schilderij is een geopende Bijbel 
geschilderd. Op de Bijbel gevouwen handen met het 
kruis daarin waaraan een paar bloeddruppels hangen.  
 
Zie ook de Bijbel op de kansel in schilderij 4 'Geduld, 
zachtmoedigheid en zelfbeheersing 
Lees de uitleg. 
 

 Hebreeën 6 vers 18a en 19 
Onze toevlucht is het vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. 
Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel, en gaat ons 
voor tot voorbij het voorhangsel. 
 
Het anker links naast het kruis in het landschap. 
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De olie lamp 
Aan de rechterzijde is een brandende 
olielamp geschilderd. 
 

1 Tessalonicenzen 5 vers 19 
Doof de Geest niet uit 

 
In schilderij 6 komt ook een lampenpit 
voor en een aantal citaten van moeder 
Teresa. o.a. 

...Hoe brandt een lamp, tenzij door 

de voortdurende toevoer van kleine 

druppels olie? Als er geen olie is, 

is er geen licht en de bruidegom zal 

zeggen:'Ik ken je niet'' 

 
De vlam van de lamp en de Geest gaan 
in elkaar over. 
De vorm Van de Geest is die van een 
actieve beweging, een dalende Geest. 
De Geest en het kruis vormen een 
eenheid. 
 
Rechts naast de lamp is het landschap 
donker en zijn de dwaalsterren 
zichtbaar. 
 
In schilderij 5 'Vreugde en vrede' is de brief van judas ook aangehaald.  
In schilderij 5 zijn het juist schitterende sterren die opgenomen worden in de Hemel 
bij het Lam, voor eeuwig. 
Judas waarschuwt voor ‘dwaalsterren’. 
 

De brief van Judas vers 3 en vers 11-13 
Geliefde broeders en zusters, het was mijn vaste voornemen u te schrijven 
over de redding van ons allen, maar ik zie mij nu genoodzaakt u in deze brief 
op te roepen om te strijden voor het geloof dat voor eens en altijd aan de 
heiligen is overgeleverd.  
 
Wee hun! Ze gaan de weg van Kaïn, net als Bileam geven ze zich voor geld 
over aan bedrog, en net als Korach gaan ze aan hun opstandigheid ten onder.  
Ze zijn een schandvlek op uw liefdemaaltijden: ze doen zich schaamteloos te 
goed en zorgen alleen voor zichzelf. Wolken zonder water zijn het, voortgejaagd 
door de wind, bomen die zelfs in het late najaar geen vrucht dragen, tweemaal 
afgestorven, ontworteld, wilde golven op zee die hun eigen schande opschuimen, 
dwaalsterren die voor eeuwig de diepste duisternis wacht. 

 
Linksboven zijn de hemelkleuren geschilderd. (Openbaring 4 en Ezechiël 1) 
Saffierblauw, Gods troon. 
De kleur van God, oranje/bruin/geel en smaragd. 
 
Zo is ook de Drie-eenheid, waarin we geloven, in dit schilderij geschilderd. 

Ik geloof in … 
- God de Vader (linksboven in het schilderij) 
- Jezus Christus (het kruis van de vergeving van zonden) 
- Heilige Geest (rechtsboven de Geest)                                                             6 



  

Lees ook Efeziers 4,5 en 6 
Een uitgebreide versie van 
Galaten 5 
 
Efeziers 4  
Eenheid en verscheidenheid in de 
Gemeente. 
Christus als fundament. 
 
Vers 25 - 27 
Leg daarom de leugen af en spreek 
de waarheid tegen elkaar,  
want wij zijn elkaars ledematen.  
Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef 
de duivel geen kans.  
 
Vers 30-32 
Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u 
gemerkt bent voor de dag van de verlossing.  
Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle 
kwaadaardigheid. 
Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus 
vergeven heeft. 

 
1 Tessalonicenzen 5 13-19 
…Leef in vrede met elkaar.  
Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost 
terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met 
iedereen geduld te hebben.  
Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, 
zowel voor elkaar als voor ieder ander.  
Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat 
is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Doof de Geest niet uit  
 

We zouden ook 1 Timoteüs 5 en 6 kunnen lezen 
- Aanwijzingen voor Timoteüs - De ware rijkdom 

Of 2 Timoteüs  
- Houd vast aan het geloof - Deel in het lijden 

 

Tot slot 
Habakuk 3 vers 17-19 
Al zal de vijgenboom niet bloeien, 
al zal de wijnstok niets voortbrengen, 
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, 
al zal er geen koren op de akkers staan, 
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn 
en geen rund meer binnen de omheining – 
toch zal ik juichen voor de HEER, 
jubelen voor de God die mij redt. 
God, de HEER, is mijn kracht,                                    Dat de Geest in u blijft 

hij maakt mijn voeten snel als hinden,                          Kees Aalbers 

hij laat mij over mijn bergen gaan.                              O321 320 322 / 0653 660 499 
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