
 
 
 
 
 
Geniet van het leven...  
 
Arnold en Jannet wandelen in Gods hand  
onder Zijn Geest. 
Delen van het bruidsboeket van 25 jaar geleden 
versieren de randen van het schilderij. 
 

Trouwtekst Prediker 9:9 
Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, 
die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt 
onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. 

 
Speciale aandacht voor de Hedera in dit boeket. 
Omdat de plant altijd groen blijft, staat de Hedera symbool voor 'eeuwig'. Door de 
hechtwortels staat de plant ook voor 'trouw en vasthoudendheid'.  
Altijd trouw in het huwelijk. 
 
1 Thessalonicenzen 5 vers 16-24 
Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is 
wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.  

Doof de Geest niet uit en heb geen minachting voor profetieën.  

Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd alle kwaad, in welke vorm dan ook.  

Moge de God van de vrede uw leven geheel en al heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en 
lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.  

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na. 
 

De zegenbede van Sint Patrick: (12e eeuw)  
De Heer is voor u om u de juiste weg te wijzen. 
De Heer is achter u om u in de armen te sluiten, om u te beschermen tegen gevaar. 
De Heer is onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen. 
De Heer is in u om u te troosten wanneer u verdriet hebt. 
De Heer omgeeft u als een beschermende muur, wanneer anderen over u vallen. 
De Heer is boven u om u te zegenen. 
Zo zegene u God, vandaag, morgen, en tot in de eeuwen der eeuwen. 
 

 
De HEERE zegene Arnold en Jannet 
Kees Aalbers 
0653 660 499 

 
 


