
 

God is ons een toevlucht  
Psalm 46 vers 2 

Verbonden in afhankelijkheid, gedragen door de HEERE 

 
Trouwtekst van Leo en Kristel is: 

Psalm 46 vers 2 
God is ons een toevlucht en kracht; 
Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. 

Het schilderij gaat over Leo en Kristel en de vijf kinderen, dat zijn dus 7 onderwerpen in één 
schilderij. Bijbelse overeenkomsten in namen, geboortekaartjes en de trouwtekst (die er 
beslist zijn) en bijzondere beelden waar jullie en de kinderen zich in kunnen herkennen. 
Maar al die beelden moeten ook de eenheid uitstralen van jullie gezin. 
Een schilderij van Gods boodschap, afhankelijkheid, eenheid (verbonden) en vertrouwen 
ook in tegenspoed. Onbegrijpelijke dieptepunten. 
 

In de briefing is aangegeven: 'We beseffen allemaal dat als we in afhankelijkheid leven van de 
Heere, het goed met ons gaat, ongeacht wat we meemaken. En dat we als gezin verbonden zijn 
aan elkaar in de Heere God.' 
 

De trouwtekst is het schilderij. 
Psalm 46 behoort tot de liederen van Sion, net zoals Psalm 48, die hetzelfde  onderwerp heeft. 
De blauw gekleurde teksten komen in het schilderij voor. 
 

Een vaste burcht is onze God 
Psalm 46 (HSV) 
1Een lied op Alamoth, voor de koorleider, van de zonen van Korach. 
2God is ons een toevlucht en kracht; 
Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. 
3Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats 
en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. 
4Laat haar water bruisen, laat het schuimen, 
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laat de bergen beven door haar onstuimigheid. Sela (Sela betekend rustpunt, benadrukking) 
5De beekjes van de rivier verblijden de stad van God, 
het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste. 
6God is in haar midden, zij zal niet wankelen; 
God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. 
7De heidenvolken tierden, de koninkrijken wankelden; 
Hij liet Zijn stem klinken: de aarde smolt weg. 
8De HEERE van de legermachten is met ons; 
de God van Jakob is voor ons een veilige vesting. Sela  
9Kom, zie de daden van de HEERE, 
Die verwoestingen op de aarde aanricht; 
10Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde, 
de boog breekt en de speer in stukken slaat, 
de wagens met vuur verbrandt. 
11Geef het op en weet dat Ik God ben; 
Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken, 
Ik zal geroemd worden op de aarde. 
12De HEERE van de legermachten is met ons; 
de God van Jakob is voor ons een veilige vesting. Sela 

 
Het kruis op een rots. De Rost van 'ons heil' 
 

Afhankelijk zijn van de HEERE 

Mattheüs 6 vers 27 
Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? 
En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze 
groeien; ze werken niet en spinnen niet; 
 

In de achtergrond van het schilderij is een Lelie geschilderd.  
Een lelie die door de HEERE wordt gedragen. Links en rechts onder de lelie 
zijn de handen van de HEERE geschilderd. Afhankelijkheid en bescherming, 
zoals een vesting of burcht dat geeft. 
Psalm 139 vers 5  
U sluit mij (ons) in van achter en van voren, 

 

De kinderen zijn allemaal in dezelfde Lelie geschilderd.  
De Lelie is dus die Burcht van bescherming, de trouwtekst van Leo en Kristel. Het is de HEERE. 
 

Het achterste blad van De Lelie is omgevouwen zodat we een kijkje in de toekomst krijgen, 
het Nieuwe Jeruzalem.  
Van achteruit, over het omgevouwen blad, stroomt water De Lelie in, en stroomt er aan de 
voorkant ook weer uit. De kom van De Lelie wordt gevuld met water. De zegeningen van de 
HEERE. Eeuwig leven. Genezing. 

 
Openbaring 22 vers 1 en 2 De rivier van levend water 
En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water 
des levens, helder als kristal, die uit de troon van 
God en van het Lam kwam. 
In het midden van haar straat en aan de ene en de 
andere zijde van de rivier bevond zich de Boom 
des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van 
maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de 
bladeren van de boom zijn tot genezing van de 
heidenvolken. 
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Links en rechts van het rivier staat een veelkleurige Levensboom.  
In de kleuren van de regenboog (beloften).  
 

De achtergrond is de HEERE, Zijn levend water stroomt ons tegemoet. We baden er in zou je 
kunnen zeggen door Gods Licht omgeven. 
Het Licht van de HEERE als een opkomende zon.  

Opwekking 717 
De zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 

 

De Lelie met een hoofdletter geschreven. Het is de HEERE. 
Deze Lelie is jullie bescherming. 'Bij U schuil ik' staat er in Psalm 143 vers 9.  

Psalm 143 vers 8 en 9 
Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen, 
want ik vertrouw op U; 
maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, 
want tot U hef ik mijn ziel op. 
Red mij van mijn vijanden, HEERE, 
bij U schuil ik. 
 

De kinderen in het schilderij 
Met de klok meedraaiend, te beginnen rechtsboven. 
De 5 kinderen, 4 dochters en 1 zoon, die zijn in het schilderij verwerk, ieder z'n eigen plekje, 
maar ook niet opvallend. Het schilderij is het gezin.  
Ook zal opvallen dat er onderling ook weer raakvlakken zijn.  
Dit toont prachtig de eenheid van het gezin aan. 
Er is gezocht op namen, doopteksten en/of op de gedichtjes op geboortekaartjes. 
De gedichtjes op de doopkaarten van de kinderen zijn allemaal afgeleid van Psalm 139. 
 

Anna Mariska = Begenadigde 

Johannes 16 vers 13 (Dooptekst) 
Maar wanneer Die komt, de Geest van de 
waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel 
de waarheid, want Hij zal niet vanuit 
Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal 
hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige 
dingen zal Hij u verkondigen. 

 

Op de doopkaart "Mijn pril begin hebt U gezocht" 
Eigenlijk het gehele gedichtje is een verwijzing naar  

Psalm 139 vers 16 
Uw ogen hebben mijn ongevormd begin 
gezien,   
 

Begenadigde. De betekenis van Anna Mariska, in de context van wat hierboven staat. 
Efeze 1  
5Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus 
Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, 
6tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft  
in de Geliefde. 
7In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de 
overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 
 

De foetus krijgt voeding via de navelstreng, uit het Levend Water. Verbonden met Christus. 
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Laura Michaëla = Wie is als God 

Micha 7:18 
Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft, Die voorbijgaat aan de 
overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig 
vasthouden aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. 
 

'Een kind een wonder' staat er in de eerste regel van het gedichtje op de doopkaart. 
Psalm 139 vers 6 

Dit kennen – het is mij te wonderlijk, 
te hoog, ik kan er niet bij. 
 

Psalm 77 
13Ik zal al Uw werken overdenken 
en over Uw daden spreken. 
14O God, Uw weg is in het heiligdom. 
Wie is een God zo groot als God? 
15U bent de God Die wonderen doet,   Denk aan Leo maar ook aan het gedichtje op het geboorte kaartje 

U hebt Uw macht bekendgemaakt onder de volken. 
16U hebt Uw volk door Uw sterke arm verlost, 
de nakomelingen van Jakob en van Jozef.  
17De wateren zagen U, o God,  
de wateren zagen U, zij beefden, 
ook de diepe wateren sidderden. 
 

Psalm 89 
9HEERE, God van de legermachten, wie is als U? 
Groot van macht bent U, HEERE; Uw trouw omringt U. 
10U heerst over de overmoed van de zee; 
wanneer haar golven zich verheffen, stilt Ú ze.  
 

Zoals de meeldraden zich verzamelen rond de 
stamper zo moeten wij ons verzamelen om Christus, 
maar de plaats die we daar innemen is niet aan ons, 
zegt Christus als antwoord op de vraag van de 
moeder van de zonen van Zebedeüs. 
Mattheüs 20 vers 20 - 23 (Doop tekst) 
 
Het zijn 7 meeldraden. Jullie twee en de vijf 
kinderen. Jullie gezin. 

 
 

Christina Maria= Begenadigde 
De betekenis van 'begenadigde' is hier anders als bij Anna Mariska. 
Dat komt door de combinatie Christina = Christus en  
Maria = de begenadigde onder de vrouwen. (Lucas 1) 

 

Mattheüs 27 vers 25 (Doop tekst) 
25En heel het volk antwoordde en zei:  
Laat Zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen! 
 

Hebreeën 12 vers 24a (Doop tekst) 
24en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus, en tot het bloed  
van de besprenkeling, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. 
25Let er dan op dat u Hem Die spreekt, niet verwerpt.     
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In Hebreeën wordt er over de Middelaar gesproken en het Nieuwe verbond. Bloed van 
besprenkeling  van de betere dingen. En een waarschuwing dat je Christus niet moet 
verwerpen. 

 
Lijden en vergeving van onze zonden. 
 
Matheüs 26 
26En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen 
Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de 
discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. 
27Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf 
Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, 
28want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat 
voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. 
 
Op de avondmaalsbeker staat een 'oneindig teken'.  
Eeuwig met Christus. 
 

In het gedichtje, op de doopkaart, eerste regel, 'Ik heb je bij naam geroepen' 
Dat komt uit Jesaja.  
En dit Bijbel gedeelte past perfect bij de doopteksten. 'Ik heb u verlost'  

 

Israël kostbaar in het oog van God 
Jesaja 43 
1Maar nu, zo zegt de HEERE,  
uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: 
Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, 
Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. 
2Wanneer u zult gaan  
door het water, Ik zal bij u zijn, 
door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. 
Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, 
geen vlam zal u aansteken. 
3Want Ik ben de HEERE, uw God, 
de Heilige van Israël, uw Heiland. 
 

U legt Uw hand op mij. (Psalm 139) Bescherming, zegenend en dragend (de handen onder De Lelie). 
 

Sara Joëlla = Prinses 
Ook bij Sara treffen we in het gedichtje teksten aan van psalm 139. 
'Geweven' en 'wonderlijk' 

Psalm 139 vers 13 en 14 
 Want Ú hebt mijn nieren geschapen, 
mij in de schoot van mijn moeder geweven. 
Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; 
wonderlijk zijn Uw werken, 
 

Ezechiël 36 Vers 26 en 27 (Dooptekst) 
26Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik 
zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. 
27Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen 
wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. 
28U zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, u zult een volk voor Mij 
zijn en Ík zal een God voor u zijn. 
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Gods Geest rechts in het schilderij. 
 
Sara Joëlla = Prinses 
Sara=Prinses of vorstin 
Joëlla = Jahweh is God. Vorst der vorsten 
Vorst en Jahweh. De Alfa en Omega. 
Denk bijvoorbeeld aan Handelingen 5. Deze tekst past 
ook bij Ezechiël 36. Bevrijding van Zijn volk. 
 
Handelingen 5 vers 30 en 31 
De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, Die u 
omgebracht hebt door Hem aan een kruishout te hangen.  
Deze Jezus heeft God door Zijn 
rechterhand verhoogd tot een Vorst en Zaligmaker, om 
Israël bekering te geven en vergeving van zonden. 
 

En ook Openbaring 1 past daar weer goed bij. Vorst, Zaligmaker, liefde, lijden, de 
wederkomst. Alfa en Omega 
 

Openbaring 1 vers 5 en 6 
5en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en 
de Vorst van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze 
zonden gewassen heeft in Zijn bloed, 
6en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader, 
Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. 
Vers 8 
Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was 
en Die komt, de Almachtige. 

 
Er is een doek geschilderd met daarop de letters Alfa en Omega geborduurd.  
Vers 15 van Psalm 139 spreekt over borduren. 

 
Vlak er naast het kruis. 
 

Luca Joshua = God redt 
Psalm 139 de laatste twee verzen, passen bij het gedichtje, op de 
geboortekaart, van Luca. 
 'Uw liefde vinden' Dat kan alleen als de HEERE je op de juiste weg leidt.  
In het gedichtje staat het ook als een smeekbede. 
 
De dooptekst Psalm 89 vers 27 geeft het antwoord op die vraag. 
Zie ook bij voorbeeld Psalm 18:3, 61:3, 48:4, 78:35 en jullie trouwpsalm 46 vers 
8 en 12 
 

Psalm 139 

23Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, 
beproef mij en ken mijn gedachten. 
24Zie of er bij mij een schadelijke weg is 
en leid mij op de eeuwige weg. 

 
Christus is voor ons gestorven en opgestaan, onze zonden zijn betaald. 
Het kruis is DE weg die we moeten volgen. 
Eindeloze liefde van Christus. 
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Psalm 89 vers 27 (Dooptekst) 
Híj zal tot Mij roepen: U bent mijn Vader, 
mijn God en de rots van mijn heil. 
 

Alles komt samen. 
De Lelie als veilige vesting. (Jullie trouwtekst) 
Het kruis op een rots. De Rost van 'ons heil' 
Gedragen door de HEERE. 
Het schilderij wijst de weg naar Christus.  
Naar het Nieuwe Jeruzalem. 
Een rivier van levend water met De Levensbomen. 
Het Licht, Alfa en Omega, Begin en het Einde.  
Het avondmaal als teken van het verbond. Verzameld om Christus. Overschaduwd door de Geest. 
 
En wij krijgen voeding door de rivier van levend water, door doop en avondmaal. Als een 
stevig fundament in een beschermde omgeving van afhankelijkheid. 

 
Midden in het water zijn twee rozen geschilderd. 
 
De rode roos (liefde) vertelt over… …Gods grote 
liefde om Zijn Zoon te zenden.  
Christus, die geleden heeft en onze schulden 
betaald heeft.  
De rode roos heeft een hart vorm. 
 
De witte roos staat voor zuiverheid en onschuld, 
dat vertelt ons… …dat Christus onschuldig voor ons 
heeft geleden en smetteloos en zuiver is.  
 

Rode en witte rozen samen (eenheid, verbonden zijn) vertellen ons…  
…dat wij in Christus verbonden zijn aan elkaar.  
 
Links en rechts onderin het schilderij, buiten de handen van de HEERE, is ruig schilderwerk. 
Dit staat voor onze tegenslagen en beproevingen.  
 
We willen met twee Psalmen eindigen. 
 

Danklied voor een grote verlossing 
Psalm 9 vers 10 en 11 

10De HEERE is een veilige vesting voor de verdrukte, 
een veilige vesting in tijden van benauwdheid. 
11Wie Uw Naam kennen, zullen op U vertrouwen, 
omdat U, HEERE, niet hebt verlaten wie U zoeken. 
 

De HEERE is mijn Herder 
Psalm 23 
1Een psalm van David. 
De HEERE is mijn Herder, 
mij ontbreekt niets. 
2Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, 
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. 
3Hij verkwikt mijn ziel, 
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, 
omwille van Zijn Naam.        
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4Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, 
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; 
Uw stok en Uw staf, 
die vertroosten mij. 
5U maakt voor mij de tafel gereed 
voor de ogen van mijn tegenstanders; 
U zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 
6Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen 
al de dagen van mijn leven. 
Ik zal in het huis van de HEERE blijven 
tot in lengte van dagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De HEERE bewaart in nood 
Kees Aalbers  
0653 660 499 
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