
Groeien in 
geloof, hoop en liefde 

 
 

Mattheüs 13 vers 8 (gelijkenis van de zaaier) 
En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf 

vrucht, het ene honderd-, het andere zestig-, en een 
ander dertigvoudig. 

 
1 Korinthe 13 

Geloof, hoop en liefde 
 

Het schilderij 
Het geloof, is verbeeld in het kruis 
Hoop, het anker bovenin het schilderij. 
Liefde, als hart geschilderd. 
Het hart als voedingsbodem voor het geloof 

 
 
Graankorrel 
Een ontkiemende graankorrel is in het hart 
geschilderd. 
De graankorrel wordt gevoed door levend 
water en het vergoten bloed van Christus. 
 
De ondergrond / achtergrond van het 
schilderij is water, stromend water een rivier. 
 
De rivier van levend water 
Openbaring 22 met aan beide zijden de Levensboom, bovenin het schilderij. 
Na de zondeval zijn we van de Levensboom afgesneden. 
De belofte is om wéér toegang te krijgen tot de Levensboom door het 
lijden van Christus, Zijn sterven aan het kruis en Zijn opstanding.  
De dood is overwonnen! 
Het kruis met bloeddruppels is tot in het hart geschilderd bij de 
graankorrel. 
 
 

Hebreeën 6 vers 19-20 
Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt 
tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel.  
Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar de ordening 
van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid 
 
Boven het kruis de Geest die de groei in geloof, hoop en liefde onderhoud.  
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