
 

IK BEN, ..... met ziekten bekend 
 

IK BEN, ..... Zo wil de HEERE genoemd worden. 
In dit schilderij zijn ruim 10 namen van de HEERE uitgebeeld. 
Ook wijzelf hebben een plaats in het schilderij en nog veel meer verborgen beelden. 
Beelden van bemoediging en vertrouwen. 
 

Exodus 3 vers 2  en 14 
En de Engel van de HEERE verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een 
doornstruik. Hij keek toe, en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik 
werd niet verteerd. 
En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten 
zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden. 
 

Het schilderij 
"Ik ben, .... met ziekten bekend", de titel van het schilderij. 
Twee Bijbelteksten onderbouwen deze titel: 

Jesaja 53 vers 3 
Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, 
een Man van smarten, bekend met ziekte, 
en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; 
Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. 

 

Christus zegt in de gelijkenis over de goede Herder, dat Hij de Deur is waardoor de schapen naar binnen 
kunnen. Een zwaar beschadigde deur. Hij weet van lijden, pijn, verdriet en ziekten. 

Johannes 10 vers 9 
Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal 
ingaan en uitgaan en weide vinden.       1 



 
Deze Deur staat altijd uitnodigend open. 
Een sleutel met een kruis in de baard.  
Met het kruis is deze Deur voor ons open gegaan. 
Openbaring 3 vers 7 
En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de 
Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en 
niemand opent: 
 
 
We zien ook dat we bij de juiste deur zijn. De deurklopper is een leeuwenkop. 
Openbaring 5 vers 5 
En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van 
Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven 
zegels te verbreken. 

 

Het lijden van Christus 
De sleutel met het kruis, ook aan de linkerzijde van het schilderij is een 
kruis geschilderd. Een kruis in de vorm van een wijnstok. 

Johannes 15 vers 1-4 
Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. 
Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke 
rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht 
draagt. 
U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. 
Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit 
zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet 
in Mij blijft. 

Volle druiventrossen aan de Wijnstok, klaar om geoogst te worden. 
 
Aan de Wijnstok is een doornenkroon gespijkerd. 
Christus lijden brengt ons vrede, een duif met een olijfblad. 

 
In de rechterzijde van het schilderij, zien we gebroken brood en wijn. 
  
Mattheüs 26 vers 26-28 
En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en 
gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. 
Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen 
daaruit,want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen 
vergoten wordt tot vergeving van zonden. (Verderop volgt hier nog een stukje over) 
 

Boven het brood en de beker hangt een druiventros. 
 

Tegen de muur is een stok (een knuppel) en een herdersstaf geschilderd. 
 
Psalm 23 
De HEERE is mijn Herder, 
mij ontbreekt niets. 
2Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, 
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. 
3Hij verkwikt mijn ziel, 
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, 
omwille van Zijn Naam. 
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4Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, 
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; 
Uw stok en Uw staf,  
die vertroosten mij. 
5U maakt voor mij de tafel gereed 
voor de ogen van mijn tegenstanders; 
U zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 
6Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen  
al de dagen van mijn leven. 
Ik zal in het huis van de HEERE blijven 
tot in lengte van dagen. 

 

Links is een drinkend schaap geschilderd 
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, 
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. 

 
Johannes 10 vers 11 en 15 
Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 
Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, 
zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen. 

 
Water stroomt uit de poort, naar ons toe, het schaap drinkt. 
Christus in gesprek met de Samaritaanse vrouw. 

Johannes 4 vers 10 
Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die 
tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend 
water gegeven hebben. 

 
Openbaring 21 vers 4-6  
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer 
zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste 
dingen zijn voorbijgegaan. 
En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen 
mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. 
En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin 
en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron 
van het water des levens. 
 
Een brandende Alfa en Omega. Een verterend vuur, wanneer Hij komt. 
 

Exodus 24 vers 17 
De aanblik van de heerlijkheid van de HEERE op de top van de berg was in de ogen van de 
Israëlieten als een verterend vuur. 
 

Hebreeën 12 vers 26-29 
Zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Nu echter heeft Hij openlijk  
verkondigd: Nog eenmaal zal Ik niet alleen de aarde, maar ook de hemel doen beven. 
Dit ‘nog eenmaal’ duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen als van 
dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. 
Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar Koninkrijk ontvangen, aan de genade 
vasthouden en daardoor God dienen op een Hem welgevallige wijze, met ontzag en 
eerbied. 
Want onze God is een verterend vuur. 

 
             3 



Als je als schaapje niet gedronken hebt van  
het Levende water, dan mis je het volgende gedeelte. 

Levend water, een wolf en een lam,  
De Hemel, bazuinen en de levensboom 
 

Centraal in het schilderij is onze verwachting, 
onze toekomst geschilderd. Verbonden met Christus. 
 

Openbaring 1 vers 8 
Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de 
Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige. 
 

Mattheüs 25 vers 31-34. Het laatste oordeel 
Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid 
en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de 
troon van Zijn heerlijkheid. 
En vóór Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en 
Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van 
de bokken scheidt. 
En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de 
bokken aan Zijn linkerhand. 
Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn 
rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf 
het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging 
van de wereld. 

 
 
We zien water door de deuropening stromen. 
De Boom des Levens, veelkleurig geschilderd, regenboogkleurig. 
De regenboog van het verbond komt ook weer terug in het vuur links. 
 
Openbaring 22 vers 1 en 2 

En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als 
kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. 
In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de 
rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – 
van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom 
zijn tot genezing van de heidenvolken. 
 

In Openbaring staat dat het water bij Gods troon vandaan komt. 
Bovenin de deuropening zijn de kleuren van God en de hemel geschilderd. De kleuren van vuur. 
 
 

Openbaring 4 vers 3 
En Hij Die daar zat, zag eruit als  de stenen jaspis en 
sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die 
eruit zag als een smaragd, 

 

De troon van God ziet er uit als een blauwe saffier.  
Ezechiël 1 vers 26 en hoofdstuk 10 vers 1. 

 

Het water stroomt over stenen, als een weg. 
Johannes 14 vers 6 
Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de 
Vader, dan door Mij. 
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De Messias en Zijn vrederijk 
Jesaja 11 vers 6.  
Een wolf zal bij een lam verblijven, 
een luipaard bij een geitenbok 
neerliggen, een kalf, een jonge 
leeuw en gemest vee zullen bij 
elkaar zijn, een kleine jongen zal ze 
drijven. 
 
Zeven engelen met zeven bazuinen 
Openbaring 8 vers 6 
En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen zich 
gereedmaken om op de bazuin te blazen. 

 
 
 

De witte en de rode roos in een fles 
 

De rode roos (liefde) vertelt over… 
…Gods grote liefde om Zijn Zoon te zenden. Christus, die geleden heeft en onze 
schulden heeft betaald. 
 

De witte roos staat voor zuiverheid en onschuld, zij vertelt ons… 
…dat Christus onschuldig voor ons heeft geleden, smetteloos en zuiver is. 
 

Rode en witte rozen samen (eenheid, verbonden zijn) vertellen ons… 
…dat wij met Christus verbonden zijn en met Hem een eenheid vormen.  
Nu en in de toekomst 
 

Romeinen 6 vers 6,7 en 8 
Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de 
zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. 
Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. 
Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. 
 

Ons verdriet, tranen van verdriet ziekten en pijn (titel van het schilderij) worden door Christus zelf 
bewaard in de fles met rozen. 

Psalm 56 vers 9 (SV 1977) 
Gij hebt mijn omzwerven geteld; leg mijn tranen in uw fles; zijn zij niet in Uw register? 
 
Johannes 6 
40En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem 
gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. 
47Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven. 
48Ik ben het Brood des levens. 
54Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen 
opstaan op de laatste dag. 
55Want Mijn vlees is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank. 
56Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. 
 

Verbonden in de rozen 
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Johannes 8 vers 12 
Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal 
beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. 

 

Lichtstralen uit de deur op het schaapje. 
 

Johannes 11 vers 25 
Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook 
al was hij gestorven, 
 

Marcus 12 vers 26.  IK BEN de God van de levende 
En wat betreft de doden, dat zij opgewekt zullen worden: hebt u niet gelezen in het boek 
van Mozes, hoe God in de doornstruik tot hem sprak: Ik ben de God van Abraham en de 
God van Izak en de God van Jakob? 
Hij is niet een God van doden, maar een God van levenden. 

 

Ons tranen bij de HEERE en  
de schat bij ons 
Onze tranen in de fles met rozen bij de HEERE. 
Maar wij hebben een schat in een tere 
gebarsten kruik dicht bij ons. 
Achter het schaapje links in het schilderij. 
Licht valt door de barsten, op het schaapje. 
 

2 Korintiërs 4 vers 6-10 
Want God, Die gezegd heeft dat het 
licht uit de duisternis zou schijnen, is 
ook Degene Die in onze harten 
geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het 
aangezicht van Jezus Christus. 
Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van 
God zou zijn en niet uit ons. 
Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet 
vertwijfeld; wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde 
gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook 
het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. 

 

Deze schat zal ons niet worden afgenomen 
Romeinen 8 vers 38 en 39 
Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch 
overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, 
noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de 
liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. 

 
 
 
De HEERE is mijn Herder 
Kees Aalbers 
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