
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wees niet bevreesd,  
want Ik heb u verlost, 

Ik heb u bij uw naam geroepen, 
 u bent van Mij. 

 

 
Jesaja 43 vers 1-3 
Maar nu, zo zegt de HEERE, 
uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: 
Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, 
Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. 
Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, 
door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. 
Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, 
geen vlam zal u aansteken. 
Want Ik ben de HEERE, uw God, ..... 

 

De Herder met Zijn schapen.  
De Herder beschermt Zijn schapen tegen gevaren en aanvallen. 
De Herder brengt Zijn schapen naar grazige weiden langs 
afgronden naar de stille wateren. 
In de achtergrond zijn kloven, donkere dalen en ruige stenen 
geschilderd. 
 

Johannes 10 vers 27-29 
Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. 
En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid 
en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. 
Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen 
uit de hand van Mijn Vader rukken. 

 

Even daarvoor, de gelijkenis van de goede herder. 
Johannes 10 vers 11-15 
Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. 
Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet 
de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft 
de schapen uiteen. 



En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen 
bekommert. 
Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, 
zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen. 
 

De schapen zijn van de HEERE. Wij zijn van de HEERE. 
"Zij zullen beslist niet verloren gaan"staat er in de tekst. 
 

Christus heeft voor ons geleden, onze zonden zijn betaald. 

"Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen." 
 

Psalm 23 
De HEERE is mijn Herder 

1Een psalm van David. 
De HEERE is mijn Herder, 
mij ontbreekt niets. 

2Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, 
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. 

3Hij verkwikt mijn ziel,  
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, 
omwille van Zijn Naam. 

4Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, 
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; 
Uw stok en Uw staf, 
die vertroosten mij. 
 

Rechts in de achtergrond is een kruis geschilderd, onder de regenboog. 
Kruis en Herder zijn één in het schilderij. 
Het kruis van verzoening licht ook de Herder en de schapen aan. 
De schapen zijn veilig bij De Herder. 

 
Onderin het schilderij is de tekst geschilderd, Jesaja 43:1 
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