
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NBG vertaling 1951 
 
De fundamenten 
Openbaring 19 
19 En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei edelgesteente versierd. Het eerste 
fundament was diamant, het tweede lazuursteen, het derde robijn, het vierde smaragd,  
20 het vijfde sardonyx, het zesde sardius, het zevende topaas, het achtste beril, het negende 
chrysoliet, het tiende chrysopraas, het elfde saffier, het twaalfde amethist.  
21 En de twaalf poorten waren twaalf paarlen: iedere poort afzonderlijk was uit één parel, en de 
straat der stad was zuiver goud, gelijk doorschijnend glas. 
 

 
1 Diamant       2 Lazuursteen             3 Robijn                          4 Smaragd 5 Sardonnyx 6 Sardius 

 
 
 
 
 
 

7 Topaas  8 Beril      9 Chrysoliet 10 Chrysopraas 11 Saffier  12 Ametist 
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De Hemel met de troon 
Openbaring 4 
2 Terstond kwam ik in vervoering des geestes en zie, er stond een troon in de hemel en iemand was 
op die troon gezeten. 
3 En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en sardius gelijk; en een regenboog was 
rondom de troon, van aanzien de smaragd gelijk. 
 
Ezechiel 1 (en ook in hts 10 vers 1) 
26 Boven het uitspansel boven hun hoofden was wat er uitzag als lazuursteen, dat de vorm had van 
een troon; en daarboven, op hetgeen een troon geleek, een gedaante, die er uitzag als een mens. 
 


