
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kom en zie 
het Lam 

 
 
En Johannes getuigde: 

Johannes 1 vers 29, 32-34 
Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt! 
Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en Hij bleef op Hem. 
Die is het Die met de Heilige Geest doopt. 
En ik heb gezien en getuigd dat Híj de Zoon van God is. 

 
Openbaring 6:1 en 2 
En ik zag hoe het Lam het eerste van de zegels opende en ik hoorde een van de vier 
dieren met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie! 
En ik zag en zie, een wit paard, en Hij Die erop zat, had een boog. En Hem was een 
kroon gegeven en Hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen. 

 
Openbaring 1:8 
Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was 
en Die komt, de Almachtige. 

 
IK ben het begin en het einde, de alfa en de omega. 
IK heb voor uw overtredingen betaald. 
IK zal u troosten en vervullen met de Geest. 
IK kom spoedig. 
 
Het schilderij 
Onderin het schilderij is een kruis zichtbaar met bloeddruppels. 
Een Alfa en een Omega omsluiten het kruis. 
Bovenin het schilderij is het Lam geschilderd, daardoor heen zijn de contouren te zien van de Geest. 
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