
 

Liefde en trouw 
 
Op de trouwkaart van Martijn en Hanna staat  
Spreuken 3 vers 3 
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, 
wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. 

 

Inleiding en overdenking 
Het schilderij moet gaat over jullie huwelijk, zo gaven jullie aan.  
Dus moeten er, in het schilderij, vooral zaken daaruit worden uitgebeeld. 
 

Spreuken 3 vers 3 staat er op de trouwkaart. 
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. 
 

Wat is liefde en trouw als visueel beeld, en dan ook nog om je hals en in je hart. 
Toch zijn, bij de opgegeven teksten en de teksten en liederen van de trouwdienst zelf 
verrassende overeenkomsten. Teksten die echt bij elkaar horen en elkaar versterken.  
 

'Heb ontzag voor de HEER' staat er boven het hoofdstuk in Spreuken 3. 
In ons gesprek, briefing, en trouwdienst blijkt in alles dat jullie liefde en trouw verlangen. 
Van elkaar maar ook van anderen. Christus is jullie een voorbeeld. 
Liefde en trouw, Christus en Zijn bruid, elkaar en het huwelijk. 
Tijdens de kerkdienst, voor God en Zijn gemeente, hebben jullie ´ja´ gezegd op o.a. deze 
teksten uit het huwelijks formulier. 
 

´Jullie verbondenheid met elkaar lijkt op de liefde die Christus heeft voor Zijn gemeente. 
Daarom, Martijn en Hanna, zullen jullie elkaar liefhebben, zoals Christus zijn gemeente 
heeft liefgehad. Zoals Christus Zich aan zijn gemeente heeft gegeven, zo zullen jullie elkaar 
in liefde dienen, in wijsheid leiden en helpen, in geduld elkaar aanvaarden en vergeven. 
Alle dingen zullen jullie met elkaar delen, zonder de ander vrijheid te ontnemen. In alle 
omstandigheden zullen jullie elkaar terzijde staan, zonder de ander te overheersen of slaafs 
te volgen.                    1 



Een hechte eenheid zullen jullie vormen, maar evenzeer zullen jullie beseffen dat jullie gezin 
deel is van een groter geheel: jullie zullen dus openstaan voor jullie verantwoordelijkheden 
buiten jullie eigen huis om zo Gods Koninkrijk zichtbaar te laten zijn. 
Jullie taken zullen jullie verrichten en elkaar daarbij helpen, maar evenzeer zullen jullie 
ervoor zorgen dat rust en vrede hun plaats krijgen en het leven als een geschenk aanvaard 
wordt. 
Zo zullen jullie elkaar bewaren in de dienst van de Here, Die zichzelf aan ons heeft 
verbonden en ons roept tot het grote Bruiloftsfeest.' 

 

De tekst op jullie trouwkaart, Spreuken 3 vers 3,  is een wijze levensles van vader op 
zoon/dochter, opvoeding.  
In de regels ervoor lees je dat ook: 'Mijn zoon/dochter, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart 
mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk'. 

 

Dan volgt de wens, de bede: Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze 
om je hals, schrijf ze in je hart. 
Jullie hebben deze wens ook symbolisch verzegeld op jullie trouwkaart. Prachtig. 
Iedereen heeft het zegel op jullie trouwkaart verbroken. 
Zoals Christus ook de zegels verbrak, in Openbaring 6 is dat te lezen. Hij was de enige 
die de zegels mocht verbreken. Niet dat wij ons gelijk stellen met Christus, zeker niet. 
Maar er staat ook in de bijbel dat we Zijn erfgenamen zijn, een volk van priesters. 
Door het zegel van jullie trouwkaart te verbreken konden jullie vrienden, familie, 
broeders en zusters naar jullie bruiloft komen. Ze wisten de plaats, de tijd, enz. 
 

Zo heeft Christus ons ook geopenbaard waar we moeten zijn, en wat er allemaal gebeuren zal. 
Zegel, beloften een toekomst zijn in het schilderij verwerkt. 
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten. Wees daarmee bezig, oefen erin, maak ze je eigen, 
laat liefde en trouw tot een tweede natuur voor je worden. God en mensen zullen je 
genegen zijn, en je zult waardering ondervinden. Dat staat in Spreuken 3. 
 

Trouwtekst en tekst op de trouwkaart 
Hoe prachtig past de trouwtekst in de dienst en de tekst op jullie kaart bij elkaar. 
Liefde en trouw die God zelf helemaal typeert. HIJ IS LIEFDE EN TROUW. God heeft in Zijn 
liefde en beloften (trouw) Zijn Zoon aan ons gegeven.  

2 Korinthe 5:15 (trouwtekst in de dienst) 
En Hij is voor allen gestorven, (uit liefde en trouw) opdat zij die leven, niet meer voor 
zichzelf zouden leven, (uit liefde en trouw) maar voor Hem Die voor hen gestorven en 
opgewekt is. 

 

Alle paden van de Heere zijn liefde en trouw.  Zing en lees Psalm 25 
In de briefing staat. 
"Ons verlangen/gebed is om op Zijn paden te wandelen, naar Zijn stem te luisteren en 
vertrouwen dat we het van Hem mogen verwachten". 

Gebed om bescherming en vergeving 
Psalm 25 
Een psalm van David. Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op,  
mijn God, op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden, 
laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen. 
Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd;  
beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen. 
HEERE, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. 
Leid mij in Uw waarheid en leer mij, want U bent de God van mijn heil;  
U verwacht ik de hele dag. 

 

Van aardige mensen houden is geen kunst, probeer het maar eens bij onaardige mensen. 
Dan ontdek je nog een heel andere dimensie van de liefde van God in Jezus Christus.  
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Lees wat Paulus aan de Efeziërs schrijft,  
Geworteld en gegrondvest, of anders gezegd, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. 

Efeziërs 3 vers 16-19 
Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door 
zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u 
geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.  
Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen 
begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u 
zult volstromen met Gods volkomenheid. 

 

Gods Geest heeft ook een plaats in het schilderij gekregen. 
Ook de weg van God wordt uitgebeeld. 
Moeilijke momenten in het leven en de Toekomst. Allemaal elementen in het schilderij. 
 

Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, dat heeft in het geheel van de bijbel altijd weer de 
kleur van: mogen Gods liefde en trouw, in Jezus, je altijd omringen, er altijd voor je zijn. 
Maar om je dat toe te eigenen, moet je oefenen. 
Dat wil God je geven door Zijn Geest. Bid daar dan steeds weer om, en je zult merken dat 
Gods liefde en trouw wortel schieten in je leven en dat je leven steeds meer gaat wortelen in 
Gods liefde en trouw. 
 

Aan iedere prachtige goal met voetbal gaat een leven van trainen vooraf. Een vliegtuig in een 
noodsituatie veilig aan de grond krijgen, kan alleen een piloot die vergroeid is met zijn 
machine door eindeloze oefening.  
 
Spreuken 3 vers 3 staat op de trouwkaart.  
Heb ontzag voor de HEER 

Spreuken 3 vers 3 
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, 
wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. 

 
De tekst uit Spreuken komt uit Deuteronomium 6 vers 4-9 

De HEER is de enige 
Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 
 Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 
 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 
 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed 
gaat en als u opstaat. 
 Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd.  
Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. 

 

In Jeremia 31 lezen we dat de HEERE een nieuw verbond gaat sluiten.  
Anders als in Deuteronomium. Jeremia kondigt een nieuw verbond aan.. 

Jeremia 31 vers 31-34 
De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en het volk van 
Juda een nieuw verbond sluit, een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot 
toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond 
verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de HEER.  

Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER:  
Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun 
God zijn en zij mijn volk.  
Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER 
kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de HEER. 
Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. 

 

Het laatste vers geeft al aan waar Jeremia op doelt. Het lijden van Christus.  
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In het nieuwe testament wordt dit nieuwe verbond als gesloten beschreven.  
2 Korintiërs 3  
Een levend verbond. Niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. 

 

2 Korintiers 3  vers 2-5 (vlak voor jullie trouwtekst in de kerk) 
U bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven 
maar met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in het 
hart van mensen.  
Dit vertrouwen kunnen wij dankzij Christus tegenover God uitspreken. 
 Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen 
beschouwen; onze bekwaamheid danken we aan God. 
Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond 
van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de 
Geest maakt levend. 

 

Het schilderij 
Bijbelse onderbouwing 
Jullie zullen merken dat we de trouwkaart, de 
gehele trouwdienst inclusief alle gezongen 
liederen in het schilderij verwerkt hebben. 
Best een hele klus, maar persoonlijker kunnen we 
het niet maken.  
 
Aan de hand van de inleiding hebben we een 
beeld gemaakt wat daaraan refereert. 
Liefde, trouw, verliefd zijn, elkaar trouw beloven.  
Wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.  
 
Uitgangspunt is twee verliefde mensen die elkaar omarmen. 
Een hart en de verzegeling van jullie trouwkaart. 
Dit zou het schilderij kunnen zijn. 

Hooglied 8 vers 6 
Draag mij als een zegel op je hart, 
als een zegel op je arm. 
Sterk als de dood is de liefde, 
beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. 
De liefde is een vlammend vuur, 
een laaiende vlam. 

 
De koorden/touwen waar het zegel op zit , bestaat uit drie strengen. 
Symbolisch voor jullie samen met de HEERE. 

Prediker 4 vers 11 en 12 
Wanneer je bij elkaar slaapt, geef je warmte aan elkaar, maar hoe krijgt iemand die 
alleen slaapt het ooit warm?  
En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, 
maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is 
niet snel stuk te trekken. 

 
Echter het is te menselijk, de HEERE moet voorop staan. 
Dit beeld zou de echte lading van liefde en trouw niet dekken. 
Het zou te menselijk zijn. We missen de HEERE. 
Zijn liefde, Zijn trouw moet worden uitgebeeld en daar willen jullie in leven. 

Jesaja 8 vers 13- 16 (De HEERE geeft Jesaja instructies) 
Alleen de HEER van de hemelse machten is heilig, voor hem zijn angst en ontzag op hun 
plaats. Hij zal een heiligdom zijn, maar ook de steen waaraan men zich stoot, de        4 



rots waarover de twee koningshuizen van Israël struikelen, de valstrik en het net waarin 
de inwoners van Jeruzalem verstrikt raken. Velen zullen struikelen, ze komen ten val en 
worden vermorzeld, raken verstrikt en worden gevangen.  

Bewaar mijn getuigenis zorgvuldig, verzegel dit onderricht in mijn leerlingen.’ 
 
Spreuken 3 vers 3 staat op de trouwkaart.  
Heb ontzag voor de HEER staat boven het hoofdstuk 
Iets verder in Spreuken 3 vers 6 staat 

Denk aan hem bij alles wat je doet, 
dan baant hij voor jou de weg. (ook in Psalm 24 vers 4 en 5) 

 

Kruis/pad 
Voorin het schilderij is een stenen pad geschilderd in de vorm van een kruis. In een heel 
groot  perspectief. Kruis/pad ligt in een rivier.  
Het kruis van de vergeving van onze zonden. Voor mensen een steen waaraan men zich 
stoot. Voor jullie HET fundament van liefde en trouw. 

 
Opwekking 642 - De rivier 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier.  
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
 
In de kruisbalk, links is een roetige spijker met bloed geschilderd. 
Lijden van Christus. Vergeving van onze zonden. 
Tegen de spijker rust, de verderop beschreven roos. 
 
 
 

Veel onderdelen in het schilderdij zijn transparant in elkaar geschilderd. 
Waardoor het een echt kijk schilderij is geworden waarin je steeds nieuwe dingen ontdekt. 
Bijvoorbeeld de gezichten en haren van de man en de vrouw in het hart. 

 
De eerder besproken illustratie heeft aan de linkerzijde van het hart een 
vuurvlam die overgaat in de Geest. 

Efeziërs 3 vers 16-19 
Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en 
sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus 
kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft 
in de liefde.  Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, 
de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus 
kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met 
Gods volkomenheid.       5 



 

Nuvole Bianche 
Wolken…, bij jullie binnenkomst in de trouwdienst werd  Nuvole Bianche gespeeld. 
Nuvole Bianche betekend witte wolken. 
Links in het schilderij zijn donkere wolken boven de rivier. 
Naar het midden worden de wolken lichter van kleur. Daar is ook Gods 'vurige' Geest. 
Geheel rechts zijn de wolken wit. (later meer daar over) 

 

Psalm 147 vers 7-11 
Hef voor de HEER een hymne aan, 
zing voor onze God een lied bij de lier, 
voor hem die de hemel met wolken bedekt, 
die de aarde met regen doordrenkt, 
die het gras op de bergen laat groeien, 
die voedsel geeft aan de dieren, 
aan de roepende jongen van de raaf. 
Niet de kracht van paarden verheugt hem, 
niet de sterkte van soldaten geeft hem vreugde, 
vreugde vindt de HEER in wie hem eren 
en in wie hopen op zijn liefde en trouw. 

 

Links zijn de wolken donker en dreigend, stormen. De zon komt op. 
Het zal niet altijd roze geur en maneschijn zijn. 
Maar, die wolken hangen wel boven de rivier, en daar moet je nou juist zijn. 
 
Opwekking 575 - Jezus alleen 
Jezus alleen, ik bouw op Hem 
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. 
Door stormen heen hoor ik zijn stem, 
Dwars door het duister van de nacht. 
Zijn woord van liefde dat mij sust 
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust! 
Mijn vaste grond, mijn fundament; 
dankzij zijn liefde leef ik nu. 
Jezus alleen werd mens als wij; 
klein als een kind, in kwetsbaarheid.   
Oneindig veel hield Hij van mij,  
leed om mijn ongerechtigheid. 
door zijn offer werd ik vrij, 
Hij droeg mijn straf, 
 

 
 

733 - Tienduizend redenen 
De zon komt op, maakt de morgen wakker 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag 
overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit, 
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. 

 
Links het beeld van een 
opkomende zon, door donkere 
wolken, in de vorm van een roos.

Een rode en een witte roos 
Op de linker kruisbalk wordt een rode en een witte roos geschilderd. 
De rode roos bij het vuur en de witte roos als opkomende zon.  
Een rode roos staat voor liefde. Een witte roos voor reinheid en 
overwinning. 
Een combinatie van een rode en een witte roos staan voor verbondenheid, 
aan elkaar in Jezus Christus. Christus die ons door en door kent, Zijn liefde 
heeft ons gered. 
We zijn echt aan Hem verbonden. Afhankelijk zou ik zeggen. 
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Opwekking 518 - Heer U doorgrond en kent mij 
Heer, U doorgrondt en kent mij; 
mijn zitten en mijn staan 
en U kent mijn gedachten, 
mijn liggen en mijn gaan. 
De woorden van mijn mond, o Heer, 
die zijn voor U bekend 
en waar ik ook naar toe zou gaan, 
ik weet dat U daar bent. 
Heer, U bent altijd bij mij, 

 
 

Naar de rechterzijde van het schilderij. Nuvole Bianche 
Zoals al in de inleiding beschreven is, is het openen van het zegel, symbolisch verbonden met 
het openen van het eerste zegel door Christus in Openbaring. 
Het eerste zegel wat in Openbaring 6 geopend wordt, geeft direct aan wat de bedoeling is. 
Christus rijdt op een wit paard met een boog in zijn hand. Wit is de kleur van overwinning, 
denk ook aan de witte roos links in het schilderij.  
Duidelijk niet met een zwaard, met een zwaard slacht je mensen af. Met een boog zal Hij 
onze tegenstanders treffen. Het gaat beginnen. De Toekomst nadert. 

Openbaring 6 vers 1 en 2 
Toen zag ik dit: het lam verbrak een van de zeven zegels en ik hoorde een van de vier 
wezens roepen met een geluid als een donderslag: ‘Kom!’  

Ik zag dit: een wit paard met een ruiter, die een boog droeg. Hij kreeg een zegekrans en 
trok op als een overwinnaar, de overwinning tegemoet. 

 
Witte wolken, en de vormen van een wit paard. De benen van het paard naast jullie op het 
kruis. Bovenin de stralenkrans van de Ruiter. Geheel rechts is de boog geschilderd.  
 

Opwekking 669 - Adonai 
Heer van de eeuwigheid 
laat ons uw glorie zien. 
Heer over hemel en aard,   
God van Israël. 
Kom in uw wijsheid en macht,  
vol van uw glorie en kracht. 
Hoor naar de roep van ons hart, 
toon uw heerlijkheid. 
En ieder zal U zien 
die komt in majesteit. 
Adonai, Adonai, 
dan buigt elke knie 
voor de hoogste Heer. 

 
Opwekking 710 - Gebed om zegen 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
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Even verderop in het lied Opwekking 710 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
Vader, maak ons tot een zegen 
hier in de woestijn. 
 
Opwekking 832 - Jezus Overwinnaar 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In vertrouwen op de HEERE 
Kees Aalbers, 0653 660 499 
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