
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loflied op papa  
en mama 

 
Naar Spreuken 31 

 
 
Schilderij ter gelegenheid van het 30-jarig huwelijk van Henk en Reena, 
Gekregen van de kinderen, zij hebben ook de briefing gegeven. 

 
Zomaar wat kreten uit de briefing: 
-Als ik denk aan thuis, dan denk ik aan warmte, regelmaat, veiligheid. 
-Papa en mama staan altijd voor ons klaar! 
-Je op je gemakt voelen, bij hun. 
-Vertrouwen geven 
-Liefdevol 
-Zorgen 
-Helpen 

 
Het zijn allemaal, zou je zeggen, goddelijke eigenschappen. 
Hoe gebrekkig we, hier op aarde die eigenschappen van God doorspiegelen / uitvoeren.  
 
Het is de HEERE die we zien in (schoon)papa en (schoon)mama. 
God glans word als een spiegel doorgegeven. 
 
De trouwpsalm is Psalm 23 vers 1 
In deze psalm komt de gehele briefing naar voren, met gedachten bij papa en mama. 
Vertrouwen 
 

De Here is mijn herder (trouwpsalm) 
Psalm 23 
Een psalm van David. 
De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets;  
2Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; 
Hij voert mij aan rustige wateren; 
3Hij verkwikt mijn ziel. 
Hij leidt mij in de rechte sporen       
om zijns naams wil. 
4Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, 
ik vrees geen kwaad, 
want Gij zijt bij mij; 
uw stok en uw staf, die vertroosten mij. 
5Gij richt voor mij een dis aan 
voor de ogen van wie mij benauwen; 
Gij zalft mijn hoofd met olie, 



mijn beker vloeit over. 
6Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen  
al de dagen van mijn leven;  
ik zal in het huis des Heren verblijven 
tot in lengte van dagen. 
 
Hebreeën 13 vers 6 
Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen:  
De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen;   
wat zou een mens mij doen? 

 
Handelingen 16 vers 31 
En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, 
gij en uw huis.  

 
De titel van het schilderij is:  

Loflied op papa en mama 
 
Naar Spreuken 31 vers 10-31. Lees het geheel na in de bijbel. 
 (je kunt voor vrouw ook ouders in vullen) 
 

NBV 
Spreuken 31 vers 10 
Loflied op de sterke vrouw       
10Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? 
Zij is meer waard dan edelstenen. 
 
HSV 
Spreuken 31 vers 10 
Wie zal een deugdelijke vrouw vinden?  
Haar waarde gaat die van robijnen ver te boven. 
                                            Robijnen en koraal 

NBG 51 
Spreuken 31 vers 10 De lof der degelijke huisvrouw 
10Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden?  
haar waarde gaat koralen ver te boven. 
11Op haar vertrouwt het hart van haar man, 
het zal hem aan voordeel niet ontbreken. 

 
Het schilderij is voor hun 30-jarig huwelijk. 
Het 35-jarig huwelijk is het koralenhuwelijk, en het 40-jarig huwelijk het robijnenhuwelijk. 
 
 

Liefdevol, zorgen en helpen 
 

Nehemia 9 vers 19 
 Maar liefdevol als u bent, hebt u hen zelfs toen, daar in de woestijn, niet verlaten. 
Boven hen stond steeds de wolkkolom om hun bij dag de weg te wijzen, en ’s 
nachts was er de vuurzuil die de weg verlichtte waarlangs ze moesten gaan.  
 
Psalmen 86 vers 15 
U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig,  
geduldig, trouw en waarachtig. 

 
 
 
 



 

Beschrijving schilderij 
 
Aan de hand van, psalm 23  
en ter ondersteuning psalm 103 
Nogmaals, lees steeds vanuit de kinderen naar de ouders. 
De ouderlijke zorg die ze hebben gehad en nog steeds 
ervaren. Dit schilderij is daar een uiting van. 
 
Links is Psalm 23 vers 5 geschilderd 
Gij richt voor mij een dis aan 
voor de ogen van wie mij benauwen; 
Gij zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 
 
Een overvloeiende beker, graan, meel, 
olie, druiven en brood. 
Op de fles met olie zit een kakariki, de 
hobby van papa. 
 
Daarboven zien we een fresia. 
Een fresia staat voor vertrouwen. 
 

 
 In het midden 

Psalm 23 vers 1, 2 en 3 
De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets;  
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; 
Hij voert mij aan rustige wateren; 
Hij verkwikt mijn ziel. 
Hij leidt mij in de rechte sporen  

 
Twee schaapjes aan rustige wateren. Daarachter is en spoorrails 
geschilderd. Een rails die aar het Licht leidt. 'Leidt mij in de rechte 
sporen'. 
Een knipoog naar Fleischmann, modeltreinen de andere hobby van papa. 
 

 
Naar rechts 
Is een deel van een sjoelbak geschilderd. 
Daar hebben papa en mama elkaar ontmoet. 
 
Boven de sjoelbak zien we het gevolg van een avondje sjoelen. 
De corsage en een deel van de trouwjurk van mama en uiterst 
rechts het trouwpak van papa. 
Boven de sjoelbak een deel van het bruidsboeket. 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 



 

Verbonden met elkaar in de HEERE 
 
Psalmen 103 vers 8 
Liefdevol en genadig is de HEER,  
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 
Vers 13-17 
13Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,  
zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen. 
14Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn, 
hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd. 
15De mens – zijn dagen zijn als het gras, 
hij is als een bloem die bloeit op het veld 
16en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; 
de plek waar hij stond, kent hem niet meer. 
17Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, 
van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen 

 
In de achtergrond is een rode roos geschilder, met een wit hart. 
Dat hart is in een hartvorm. Door het hart schijnt het licht van de 
HEERE op de schaapjes 
Een rode en witte roos geeft verbondenheid aan. 
Verbonden met elkaar, met jullie in de HEERE. 
De HEERE is, was en zal er altijd bij er bij. 
 
Als de trouw jurk van mama goed wordt bekeken vinden we daar 
een hart als borduursel. 

 
Aan de bovenrand van het schilderij zijn 
oliedruppels geschilderd. Op veel plaatsen in het schilderij zijn deze 
druppels te vinden, bijvoorbeeld aan de rood/witte roos. 
 
Psalm 23 vers 5 
Gij richt voor mij een dis aan 
voor de ogen van wie mij benauwen; 
Gij zalft mijn hoofd met olie, 
mijn beker vloeit over. 
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