Mijn vrede geef Ik u

Johannes 14 vers 27

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet
zoals de wereld die geeft, geef Ik die u.
Laat uw hart niet in beroering raken en niet
bevreesd worden.

Het schilderij
In het schilderij is een dalende witte duif vanuit de Hemel geschilderd.
Achter de duif is een hart geschilderd. De duif land als het ware in je hart.

Johannes 14 vers 26

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam,
Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u
gezegd heb.

Deze Trooster hebben we gekregen om ons te herinneren wat Christus voor ons
gedaan heeft. Hij heeft onze zonden, met zijn bloed, volkomen betaald.

We zijn vrij!

Kolossenzen 1 vers 19 en 20

Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou,

en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te
maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op
de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn.

1 Petrus 1 vers 19
Het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.

In de achtergrond, zijn heel vaag bloeddruppels geschilderd.
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