
  

Omdat Hij het licht ontsteekt 
 
Numeri 6 vers 25 
‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en 
voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.’ 

  
Andere vertalingen: 
- De HEERE doet Zijn aangezicht over u lichten…. 
- De HEER het licht van Zijn gelaat over u doen schijnen… 

 
De titel van het schilderij komt uit een gedichtje 
Feest dat kun je enkel vieren, 
omdat Hij het licht ontsteekt, 
Hij, die weet van al je tranen, 
van gemis om wie ontbreekt. 
 
Kinderen die al feest vieren bij de HEERE. Met opgericht hoofd hun Schepper loven. 
O, waren wij maar zover, dan hadden we geen verdriet en pijn meer. 
Het gedichtje heeft nog meer coupletten. 

 
Feest kun je toch niet vieren, 
Als je hart voortdurend schreit? 
als je denkt hoe moet ik verder, 
in die barre eenzaamheid. 
 
En toch is het feest geworden, 
naast de diepte van verdriet, 
na de dood dit nieuwe leven, 
groter wonder is er niet. 
   

Psalm 139 vers 16 
‘Elke dag van mijn leven stond toen al in Uw boek opgeschreven’ 
 
 
 
 



 
Het schilderij 
 
Centraal in het schilderij is het gezin, vader, 
moeder, dochter en zoon. 
 

Vier narcissen met de kopjes naar beneden. 
Tranen langs de stelen. 
 

Omgeven door licht. 
De beschermende zorg van de HEERE.  
Gods Geest daarboven. Het is een dalende Geest. 
 

De stralenkrans in opgebouwd uit de fundamentstenen van het Nieuwe Jeruzalem. 
Openbaring  21 vers 19 en 20. 
 

Psalm 139 vers 5 
“U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij, uw hand rust op mij.” 

 

De narcissen staan met hun stelen in het water, levend water. 
Openbaring 7:17 
Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden 
naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. 
De Boom des levens links en rechts naast de rivier van levend water. (Openbaring 22) 

 
                                 De verbindingen naar links en rechts 

 
Naar links is de verbinding via de gladiolen. 
De gladiolen vormen een kruis. Gladiolen staan voor overwinning. 
Christus heeft voor ons geleden en overwonnen. 
De tranen stromen naar het kruis, daar horen ze ook, daar heeft de HEERE 
ze in bewaring, in Zijn kruik. 
 

Psalm 56 vers 9 
Ú hebt mijn omzwervingen geteld; 
doe mijn tranen in Uw kruik. 
Staan zij niet in Uw register? 
 

De bijbel komt op veel plaatsen terug op ons verdriet. En vooral wat Hij met die tranen doet. 
 

Jesaja 25 vers 8 
Hij zal de dood voor altijd verslinden,  
de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen 
en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, 
want de HEERE heeft gesproken. 

 

Openbaring 21 vers 4 
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook 
geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn.  
Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 

 



 

Narcissen  
In het midden- en rechterdeel zijn narcissen geschilderd, allemaal met dezelfde betekenis. 
De betekenis van eeuwig leven. Het eeuwig leven dat we nu al hebben. 
Het zijn de woorden van Jezus zelf. 

Johannes 6 vers 47 
Voorwaar, voorwaar ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven. 
En ook in vers 54 

Er staat heeft en niet, zal dan ontvangen. 
 
Naar rechts is de verbinding met licht geschilderd vanaf de stelen 
naar het midden deel. In Gods licht zijn we samen. 
Zij vieren feest en loven hun Schepper. 
Er zijn vier narcissen geschilderd, met de kopjes omhoog gericht. 

Drie rozig van kleur en een blauwachtige.  
Een tweeling, met in elkaar gedraaide stelen. 
Afzonderlijk te herkennen, door de lettervorm onder de 
knop, een D en een I. 
 
 
 
 

1 Petrus 2 vers 9 “Gods heilige volk” Staat er boven 
Jullie zijn door God uitgekozen, en jullie horen bij hem. Nu zijn jullie een heilig volk, een 
volk van priesters. God heeft jullie uit de duisternis geroepen om te leven in zijn 
schitterende licht. Nu kunnen jullie iedereen vertellen over de grote wonderen van God. 

 
We zijn al voor onze geboorte door God uitgekozen. 
Daarom geldt die priesterzegen helemaal voor ons. 
 

Numeri 6 vers 24-26 
‘De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen.  
De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. 
De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.’ 

 

Tot slot 
 

2 Samuel 22 vers 29 en 30 
Heer, u brengt licht in mijn leven. 
U helpt me als ik het moeilijk heb. 
En als u mij helpt, kan ik alles. 
Dan kan ik een leger aanvallen, 
dan kan ik een stad veroveren. 
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