
Psalm 121 en Psalm 124 

Mijn hulp is van de HEERE 

 

Psalm 121 

1 Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.  

2 Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

Waar is die hulp te vinden? 
Johannes 10 vers 7, en 9 

Jezus dan zei opnieuw tegen hen:  

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen.   

Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat,  

zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. 

Klop dus op de juiste deur 
 

Psalm 121 

3 Hij zal uw voet niet laten wankelen, 

uw Bewaarder zal niet sluimeren. 

4 Zie, de Bewaarder van Israël 

zal niet sluimeren of slapen. 

5 De HEERE is uw Bewaarder, 

de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. 

6 De zon zal u overdag niet steken, 

de maan niet in de nacht. 

 

 

 

 

 



Waarom hebben we hulp nodig? 
 

Psalm 18 vers 17 (danklied van David) 

Hij stak Zijn hand uit van omhoog, Hij greep mij, 

Hij trok mij op uit grote wateren. 

 

Psalm 10 vers 14   

Ú ziet het wél, want U aanschouwt de moeite en het verdriet,  

opdat men het in Uw hand geeft; 

   op Ú verlaat de arme zich, U bent geweest een Helper van de wees. 

 

 Psalm 124 vers 4 en 7 

 Als de HEERE niet bij ons geweest was, 

dan hadden de wateren ons overspoeld 

en was een woeste stroom over onze ziel gegaan;  

Onze ziel is ontkomen als een vogel 

uit de strik van de vogelvanger; 

 de strik is gebroken en wíj zijn ontkomen. 

 

Grijp die hulp van de HEERE vast 

en wees dankbaar 
 

Psalm 121 

7 De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, 

uw ziel zal Hij bewaren. 

8 De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, 

van nu aan tot in eeuwigheid. 

 

Halleluja looft God 
 

1 Samuël 2 vers 1  (Hanna’s lofzang)   

Toen bad Hanna en zei: 

Mijn hart springt op van vreugde in de HEERE,  

mijn hoorn is opgeheven in de HEERE; 

mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in Uw heil. 

 

Psalm 40 vers 11 en verder 

Uw gerechtigheid verberg ik niet diep in  

mijn hart, 

Uw waarheid en Uw heil verkondig ik. 

Uw goedertierenheid en Uw trouw verzwijg  

ik niet in de grote gemeente. 

 

 

 



 

 

 

Psalm 124 vers 8 

8 Onze hulp is in de Naam van de HEERE, 

Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het schilderij  
- We leven onder het kruis, over alle drie de schilderijen 

- Het kruis kan zowel van links als recht perspectivisch worden bekeken 

- De leeuw uit de Stam Juda als deurkloppen. 

- Reddingsboei in alle drie de schilderijen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit 3-luik is live geschilderd tijdens de EO NederlandZingt-Dag op 26 april 2009  

in de Jaarbeurs te Utrecht.  

De afwerking en detaillering zijn in het atelier gedaan.  

 

Het thema van die dag was: 

 

Mijn hulp is van U 

Psalm 121 

 

Drie dominees hebben een korte preek 

gehouden over dit thema  

 

Deel 1  

Ds. Orlando Bottenbley 

Over welke HEER hebben we het? Waar 

moeten we zijn? 

 

Deel 2 

Ds. Arie van der Veer 

Waarvoor hebben wij die hulp van die HEER 

nodig? Hoe krijgen we die hulp? 

 

Deel 3 

Ds. Hans van Ark  

Wat doen we met die hulp, is het dank U wel 

en gaan over tot de orde van de dag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


