
…dan zullen wij zien van 
aangezicht tot aangezicht 

 

 
Hoopvolle toekomst verwachting. 
1 Korinthe 13 vers 12 en 13 

Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel,  

maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht.  

Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben.  

En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie,  

maar de meeste van deze is de liefde.  
 

 
 
 
 
 
De duif, geheel links, vliegt naar Talitha en Hielke.  
Wordt als het ware uitgestort. 
Zij ontvangen met open handen.  
Hoe weten we, dat we God zullen zien van aangezicht 
tot aangezicht? 
Doormiddel van de Geest, die God ons gegeven heeft. 
Geloof ontvang je uit genade van God. 



2 Korinthe 3 vers 18 
Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel 
aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid 
tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt. 

 
We leven dus uit geloof 
 

2 Korinthe 5 vers 5 t/m 7 

Hij nu Die ons hiervoor heeft toegerust, is God, Die ons ook het onderpand van de 

Geest gegeven heeft.  

Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam 

inwonen, uitwonend zijn van de Heere,  

want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing.  

 

 

 
Het schilderij 
Het schilderij is van links Licht naar rechts donker 
geschilderd. Hemel en aarde. 
De achtergrond is vertikaal geschilderd in 
regenboogkleuren. Gods zegeningen. 
Daarin zien we ook het Kruis. Het bruidspaar aan de voet 
van het Kruis, leven in Gods licht en Zijn genade. 
Geheel links zien we een overvloed van Levend Water 
neerdalen. 
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