
 

 
 

Verbonden in geloof, hoop en liefde 
 
1 Korintiërs 13 vers 13 
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 
 
De grootste daarvan is de liefde 
Verbonden met een drievoudig koord. 
 

- Geloof in de Messias. Hij heeft voor onze zonden geleden en betaald. 
Een olijftak als teken van vrede. 
 

- Hoop, als anker voor onze ziel bij Jezus. Hebreeën 6 vers 20 
De Geest, die ons daarbij helpt. Zijn vleugels over alle drie de schilderijen. 
 

- Het derde luik iets hoger als de andere schilderijen. De liefde als het hart van 
een rode roos. Als je goed kijkt zie je meerdere harten met elkaar verbonden. 
Verbonden met Christus en onze naasten. 

 
 
Prediker 4 vers 12b 
Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken. 
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