
 

 
 
 
 
 
 

Verbonden met 
Christus 

 
 
 
 
 
Rode en witte rozen samen geeft verbondenheid aan. 
Verbondenheid met de HEERE.  
Echte vriendschap. 
Vriendschap die de HEERE eerst met ons sloot. Genade. 
Het schilderij is eigenlijk de uitwerking, het vervolg op de belofte in Spreuken 8 vers 17 

"Wie mij liefheeft, heb ik ook lief,  
wie mij zoekt, zal mij vinden." 

 
Johannes 14 vers 20 en 21 
Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben.  
Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de 
liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’  

 
Links zijn regenboogkleuren verwerkt. 
De stelen van de rozen vormen het Ichthus-teken (de vis), is als bemoediging verwerkt, aan 
de voet van het kruis.  
Zoals bekent, staan de eerste letters, in het Grieks voor: Jezus Christus, Gods zoon, Redder.  
 
 
 
 

Wees mij genadig HEERE 
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