
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
….waar het bloed door u gestort, 

mij de bron des levens wordt 
 

Gezang 174 
Vaste Rots van mijn behoud 

 
 

 

Het schilderij 
Tulpen staan voor bidden. 
De tulpen staan met hun stelen in het water. Levend water. 
Tussen de tulpen het Hebreeuwse woord voor 'amen'.  

Heidelbergse Catechismus antwoord 129 
"Het is waar en zeker. Want God heeft mijn gebed veel stelliger verhoord, 
dan ik in mijn hart voel dat ik dit van Hem begeer." 

 
Pilippenzen 4 vers 6  en 7 
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles,  
door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; 
en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw 
gedachten bewaken in Christus Jezus. 
          

In de achtergrond is een kruis geschilderd, een stromend kruis. 
Een kruis van Levend water. Het water met het bloed van Christus stroomt naar 
beneden en valt in het water waar de tulpen hun voeding uithalen. 
 
In gebed met elkaar verbonden 
Er zijn 2x2 tulpen geschilderd. 
Dat zijn wij Cornelis, Ria, Kees en Maaike 
(De begin letters staan onderin de tulpen) 
 
 
 

In afhankelijkheid 
Kees Aalbers 
0321 320 322 / 0653 660 499 

 
        


