
 
 
 
 
 
 

Wie deze dingen doet, 
zal niet wankelen, voor eeuwig 

 
Psalm 15 Wie bij God mag wonen 
1 Een psalm van David. 
HEERE, wie zal verblijven in Uw tent? 
Wie zal wonen op Uw heilige berg? 
 
2 Hij die oprecht wandelt en gerechtigheid beoefent, 
die met zijn hart de waarheid spreekt. 
 
3 Die met zijn tong niet lastert, 
zijn vrienden geen kwaad doet 
en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt. 
 
4 In zijn ogen is de verworpene veracht, 
maar wie de HEERE vrezen, eert hij. 
Heeft hij gezworen tot zijn schade, 
zijn eed verandert hij evenwel niet. 
 
5 Zijn geld leent hij niet uit tegen rente,  
een geschenk ten nadele van de onschuldige  
aanvaardt hij niet. 
Wie deze dingen doet, 
zal niet wankelen, voor eeuwig. 

 

 
 

Het schilderij 
Het schilderij is gemaakt voor Lenard en Corine Prins ter gelegenheid van het 
10-jarig bestaan van Restment. 
Er is gekozen om zoveel mogelijk de kleuren van Restment te gebruiken. 
 
Corine en Lenard zijn rechtsonder in elkaar geschilderd, van achteren 
geportretteerd als een eenheid. Symbolisch dat Corine achter het 
werk van Lenard staat. 

 
Ook zijn er beelden uit de archieven van Restment gebruikt. 

 
  

Er is gekozen om een situatie uit te beelden van een onderhandeling / conflict oplossing. 
Het leiding geven aan deze onderhandeling, tussen de partijen. 
Dat het niet vanzelfsprekend is, is te zien in het schilderij. 

 
Voor de kerk staat een priester / dominee met 
de bijbel in zijn handen. 

Voor de gevangenis staat een  
zwaar bewapende terrorist. 

 
Het Woord tegen over de wapens. 
 
 
 



 

 
Psalm 15 vers 1 

HEERE, wie zal verblijven in Uw tent? 
Wie zal wonen op Uw heilige berg? 

 
Bovenin de dampige lucht, zien we van rechts naar links regenboogkleuren. 
Daarin is vaag de Menorah, 7 armige kandelaar geschilderd. 
Onder de Menorah is een Davidster geschilderd. 
Vooral uit de middelste arm van de kandelaar schijnt licht naar de voorgrond  
van het schilderij. Op Lenard, Corine en de priester. 
 
Dat het werk van Restment door God gezegend mag worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
De HEERE bewaart in nood 
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