
De jongste uitbundig, de oudste jongen die je zo mooi en strak aankijkt.  
 “Wonderlijk zoals U mij kent,  
het gaat mijn begrip te boven.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De titel van dit schilderij 

Wonderlijk zoals U ons kent 
 
Het tekst deel van Psalm 139 vers 4, 5 en 6 is uitgebeeld. 

4 Geen woord ligt op mijn tong,  
of u, HEER, kent het ten volle.  
5 U omsluit mij, van achter en van voren,  
U legt uw hand op mij.  
6 Wonderlijk zoals U mij kent,  
het gaat mijn begrip te boven.  

In het schilderij zijn links de echo’s van de twee kinderen afgebeeld.  
Psalm 139 vers 16a  
Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, 
Alles werd in uw boekrol opgetekend. 
 

“Onze namen zijn Milan en Mees  
We houden ons vast aan het bruidsboeket wat Eric aan Trijny heeft gegeven toen ze trouwden.  
We zitten middenin het boeket. Geborgen en veilig.  
 
Psalm 139 vers 5 
Licht omgeeft de kinderen als teken dat ze in de boekrol van de HEERE zijn opgetekend. 
Geborgen en beschermd door Jezus. 
 

Psalm 139 vers 9 en 10 
9 Al verhief ik mij op de vleugels van 
de dageraad,  
al ging ik wonen voorbij de verste zee,  
10 ook daar zou Uw hand mij leiden,  
zou Uw rechterhand mij vasthouden.  
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