
Wonen op een goed fundament 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucas 6 vers 47 en 48 

Een ieder, die tot Mij komt en mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u tonen 

aan wie hij gelijk is. 

Hij is gelijk aan iemand, die bij het bouwen van een huis diep gegraven  en 

het fundament op de rots gelegd heeft. Toen een watervloed kwam en de 

stroom tegen dat huis aansloeg, kon hij het niet aan het wankelen brengen, 

omdat het goed gebouwd was. 

 

Het schilderijtje 

Rechter deel 

We zien twee personen zitten, veilig op een rots in de vorm van een kruis. 

Bouwen en vertrouwen op Het Kruis als fundament. 

Een fundament in een woeste zee. 

Christus heeft geleden voor onze zonden, geschilderd aan de uiteinden van 

het kruis. Vertrouwen op de vergeving van je zonden. 

Het Kruis als een weg die eindigt in Het Licht. 

 

Linker deel 

Lucas 12 vers 22-34    

Links zien we leliën als beeld dat we niet bezorgd moeten zijn over ons leven. 

Als we leven op het juiste fundament, en Gods koninkrijk zoeken, zal het ons 

allemaal gegeven worden. 

‘Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn’ 
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